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VOORWOORD 
 
Voorwoord Pasen 2023.  
Bij ons thuis was Pasen een fijne tijd. Het hele huis werd in de weken 
voor Pasen grondig schoongemaakt. Alle ramen en gordijnen werden 
gewassen. Het goede servies werd uit de kast gehaald en afgesopt. De 
matrassen werden buiten gelucht en nadien gekeerd terug op bed 
gelegd. De Goede Week was een week van bezinning. Op woensdag naar 
de kerk en dan gingen we biechten, op Witte Donderdag aten we brood 
met melk en een lichte maaltijd. Op Goede Vrijdag naar de kerk om 
15.00 uur voor de kruisweg. Onze moeder bad dan altijd een gebedje 
wat ze dan voor ons opzegde. We aten dan geen vlees maar vis. Die 
hele week werd in soberheid doorgebracht. Na een Stille zaterdag was 
het dan eindelijk Pasen. Met onze nieuwe kleren aan naar de vroege 
Mis, iedereen was op z’n paasbest gekleed en in de kerk klonken 
vrolijke liederen. Mijn moeder maakte van Pasen een feest, een 
heerlijk ontbijt met verse jus d‘orange, eigengemaakt brood met spijs, 
jam uit eigen tuin en heerlijke vleeswaren. Maar het fijnste was wel 
dat mijn vader gekleurde eieren verstopt had, in en rondom het huis. 
Mijn zus en ik waren hier best wel een tijdje zoet mee, en onze ouders 
hoopten dat we alle eieren mee terug brachten die zij verstopt 
hadden. Een zelfgemaakt diner met een heerlijk dessert was het 
slotstuk van een fijne en gezellige Eerste Paasdag.  
 
Fijne herinneringen, ze zijn me kostbaar. Ik denk dat eenieder van u 
ook zo zijn eigen herinnering heeft aan Pasen bij u thuis. Ik hoop dat 
het net zo’n fijne zijn als die van mij en mijn zus. Nu onze ouders niet 
meer leven, heeft Pasen een heel andere betekenis gekregen. 
Herinneringen van thuis maken plaats voor herinneringen van ons gezin. 
Binnen ons gezin wordt Pasen ook altijd gevierd, inmiddels hebben alle 
kinderen hun eigen huis en vieren ze Pasen op hun eigen manier, maar 
toch blijft het een speciale dag.  
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Pasen is eigenlijk de belangrijkste dag van het kerkelijk jaar. Zonder 
Pasen geen kerk, geen opstanding, geen geloof in leven na de dood. De 
leerlingen van Jezus zullen dit zo niet ervaren hebben, ze waren vol 
ongeloof en verdriet. Hun Jezus was immer dood en hing aan het kruis. 
Hoezo Pasen? Hoezo verder gaan met je leven? Nee, daar hebben ze 
geen oren naar. En toch, na die verschrikkelijke vrijdag volgt toch de 
dag waarop blijkt dat er wel blijdschap kan zijn. Want als Maria 
Magdalena op die zondag bij het lege graf aankomt, begint ze te 
huilen. Er liggen alleen wat witte doeken. In eerste instantie is ze bang 
en weet ze niet wat haar overkomen is. Maar 
een vriendelijke man in het wit gekleed, speekt 
haar aan en stelt haar gerust. Dan herkent 
ze Hem, het is Jezus! Ze gaat naar de 
leerlingen en vertelt wat ze gezien heeft. 
De leerlingen beseffen nu wat Jezus 
bedoeld heeft. Hij heeft de dood 
overwonnen en leeft. Het is Pasen.  
 
Geloof. Hoe ziet u dit? Ik geloof dat mijn voetbalclub dit jaar 
kampioen wordt, mijn echtgenoot gelooft dit niet. Ik geloof ook dat 
het dit jaar een warme zomer gaat worden. Ik geloof dat de rente 
weer gaat stijgen. Geloof ik dat echt of wil ik het gewoon? Ik wil wel 
dat mijn cluppie kampioen wordt en ik wil heel erg graag dat we een 
warme zomer krijgen. Misschien is mijn geloof wel willen. Of hopen. Ik 
heb grote bewondering voor mensen die echt geloven, die geloven in de 
verrijzenis van Jezus, die geloven in leven na de dood. Niet dat ik niet 
geloof maar geloof ik wel genoeg? Ik hoop van wel en ik wil het ook wel.  
We hebben eerst nog een Goede Week te gaan, een week van 
bezinning, van nadenken over de dingen die ons overkomen zijn, 
nadenken over ons geloof. Denken aan anderen die het minder hebben 
dan wij. Op Witte Donderdag komen we samen in onze kerk om samen 
te eten en een kopje koffie te drinken. Maar ook staan er bloemen op 
tafel die we later gaan bezorgen bij mensen die we een Zalig Pasen 
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willen wensen. Daarna volgt een korte viering en wordt het altaar 
ontdaan van alle kleden en spullen. Het wordt kaal en kil in de kerk. 
Klaar voor Goede Vrijdag. Op deze vrijdag komen we ook bij elkaar, in 
stilte en gebed en met onze eigen gedachten.  
Daarna gaan we naar huis. Altijd weer een bijzondere ervaring, je bent 
kil van binnen want Jezus is gestorven. Hoe nu verder? 
Maar het is voor velen niet alleen een week van bezinning en gebed. 
Het is ook een week van boodschappen doen, het huis in paasstemming 
brengen, nog even wat nieuws kopen en dan kan het Pasen worden. Het 
menu ziet er heerlijk uit, de tafel is gedekt, de gasten zijn welkom.  
Ik hoop dat u een gezellig Paasfeest heeft, met lieve mensen om u 
heen. Dat u het geloof van een nieuw leven mag beleven.  
 
Ik wens u en uw familie een Zalig Pasen.     
   
 
Henriëtte van Aart 
Vice-voorzitter  
Kerk bestuur 
 

 
 
 

 
 
 
Wat is geloof ? 
Het geloof legt de grondslag 
Voor alles waarop wij hopen 
Het overtuigt ons van de waarheid 
Van wat wij niet kunnen zien. 
Hebreeën 11 vers 1 
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Drie Koningen 2023 
 
Op 6 januari zijn de kinderen van Bokhoven weer gaan zingen met Drie Koningen, 
waarbij ze ook geld hebben ingezameld voor een goed doel. 
Dit jaar was het goede doel de Stichting Magic Care.  
 
Deze Stichting verzorgt goochelprogramma’s met een sterk 
therapeutisch karakter ten behoeve van kinderen die in 
moeilijkheden zijn geraakt door een problematische 
thuissituatie, ziekte of handicap. De activiteiten vinden 
plaats in jeugdinrichtingen, kinderziekenhuizen en speciale 
basisscholen. De kinderen leren bij hen enkele trucjes. Zij 
krijgen een speciaal hiervoor ontworpen goocheldoosje met 
enkele attributen waarmee zij deze trucjes zelf kunnen 
uitvoeren. Hierdoor krijgen ze meer eigenwaarde én 
zelfvertrouwen. 
 
De kinderen van Bokhoven hebben dit jaar € 648,- ingezameld. Ook is er een collecte 
gehouden in onze Kerk tijdens de Nieuwjaarsreceptie die € 64,- heeft opgebracht, 
zodat het totale bedrag € 712,- bedraagt. 
Dit bedrag is weer hoger dan vorig jaar toen het totaalbedrag € 688,- bedroeg. 
Hierdoor kunnen we dus weer spreken van een fantastische opbrengst. 
 
Na afloop zijn de kinderen naar onze Kerk gegaan. Zij hebben het opgehaalde geld bij 
de Kerstkribbe neergelegd, waarna er een Drie Koningenverhaal is voorgelezen.  
 
Nadat het totaalbedrag aan de Stichting Magic Care was meegedeeld, hebben zij 
direct gereageerd Ze waren zeer verheugd met dit geweldige resultaat en gaven aan 
hiermee weer veel kinderen te kunnen helpen. 
 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Mariëlle van der Wijngaard en Kirsten Blaffert die 
met hun inzet de Drie Koningen activiteit hebben mogelijk gemaakt.   
 
Frans van de Water 
Namens Diaconie Parochie H. Antonius Abt te Bokhoven 
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Paaskaars of bloemetje 
 
Dit jaar geen Paaskaars die ik mag uitreiken, we hebben 
er al twee weggegeven. 
Maar een bos bloemen mag ik wel aanbieden aan 
iemand. 
Bloemen voor Annet, dank voor alle hulp, altijd bereid 
om mee te helpen met koffie schenken, altijd aanwezig 
met de septembermaand en al jarenlang lid van het 
dameskoor. 
Annet, deze bloemen zijn voor jou, ze zijn je zeer 
gegund! 

 
LIEF en LEED 

 

“Graag wil ik leden van uw kerk bedanken 
voor de bijdrage € 502,--, die zij bijeen hebben 
gebracht tijdens de collecte in december 2022. 
Wij, de Voedselbank Den Bosch e.o. weten ons 
gesteund door Uw parochie. 
Met deze collecte zijn wij in staat voedsel te geven 
aan hen, die het heel hard nodig hebben. 
Namens het bestuur, 
w.g. Lodie Hofland, voorzitter” 
 

Op 19 december 2022 overleed op 84 -jarige leeftijd 
Henk van Lindert een trouwe bezoeker van de zondagsvieringen in onze 
kerk. 
 

Op 31 januari 2023 overleed op 96 -jarige leeftijd 
Albert Winkel die vele jaren het orgel bespeelde 
in onze kerk. 
 
Alle nabestaanden heel veel sterkte! 
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Overlijden Albert Winkel (1927 – 2023) 

 
Op 4 februari namen we in een overvolle kerk afscheid van Albert Winkel. Hij was 
een begenadigde en begaafde persoonlijkheid. En deze woorden hebben een brede en 

diepe inhoud. “Het leven is te mooi… dat moet gevierd en 
bezongen worden”, zo staat het op zijn gedachtenisprentje.  
In 1991 was hij al 50 jaar organist in Hedikhuizen, dat was in 1941 
en al vóór de 2e wereldoorlog viel hij soms in voor zijn broer. Ook 
vele parochies in de wijde omgeving deden een beroep op hem bij 
trouwen en rouwen, want ‘organisten zijn even schaars als 
pastoors’ (Brabants Dagblad 1991). Als hij van achter de koeien of 

vanaf het hooiveld geroepen werd, stond hij steeds klaar en Riet zijn vrouw nam het 
werk op de boerderij over! Voor zijn inzet kreeg hij een Koninklijke onderscheiding 
en later ook de kerkelijke Gregorius onderscheiding voor zijn trouwe dienst.  
“Ik zit vast aan een gewoonte, die ik niet meer missen kan”. Op 25 febr. 2007 gaf hij 
het dirigente stokje over met een wijs advies m.b.t. zijn opvolging.  En als erfenis 
schonk hij onze kerk het elektronisch orgel, dat hij bij de sluiting van de kerk in 
Hedikhuizen cadeau had gekregen.  
Albert was van beroep agrariër maar in dat ‘boerenberoep’ had hij naast zijn gezin ook 
een derde roeping: kerkmuziek, organist, dirigent. Als elke agrariër genoot hij van de 
vier seizoenen. Naast de frisheid van de lente, de warmte van zomer, de oogst van de 
herfst en de stilte van de winter genoot hij van muziek. Dat was voor hem als een 
vijfde jaargetijde waarin de mens wordt opgetild om uit te rijzen uit zijn onrust en om 
op te gaan in de rust en de stilte met eeuwige muziek bij de Heer. 
  
X.v.d. Spank, pastor em.   
 
 
 
 
Ik vraag aan de Heer één ding 
Het enige wat ik verlang 
Wonen in het huis van de Heer 
Alle dagen van mijn leven 
Om de liefde van de Heer te aanschouwen 
Hem te ontmoeten in Zijn tempel. 
Psalm 27 vers 4 
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 

 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt 
u contact opnemen met: 
    
Frans van de Water     
Gr. Engelbertstraat 9  
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Mailadres: fjgvdwater@gmail.com 
 
 
Intenties per maand: 
 
1e zondag    Antoon van Mil en overleden ouders, Albert Winkel  
2e zondag   Fred Leenaers,  

       overleden ouders van Heijningen en hun dochter Marjan  
3e zondag   An Weijts , overleden leden fam. Masraff  
4e zondag   Intentie uit dankbaarheid (23 april),  
                  overleden leden van de familie Godschalk – Endstra,  

       Jan Zetz, Marco Jehoel,  
                  Mien de Greef (28 mei,25 juni), Rik Vugts (25 juni) 
5e zondag   Jan Zetz, Overleden leden familie Godschalk-Endstra
        Marco Jehoel, Mien de Greef, Henk van Lindert  
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VIERINGEN   
 
APRIL          
02 april PALMZONDAG   

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
06 april WITTE DONDERDAG   

Viering om 19.00 uur in Bokhoven    
07 april GOEDE VRIJDAG  Viering om 19.00 uur in Bokhoven 
08 april PAASWAKE om 21.30 uur  

Viering dameskoor en orgelbegeleiding  
09 april EERSTE PAASDAG   

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
10 april TWEEDE PAASDAG  geen viering 
16 april   Viering zonder orgelbegeleiding 
23 april Viering met orgelbegeleiding 
30 april Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
MEI      
07 mei  Viering zonder orgelbegeleiding 
14 mei  Viering met orgelbegeleiding 
18 mei  HEMELVAART   geen viering 
21 mei  Viering met orgelbegeleiding 
28 mei  EERSTE PINKSTERDAG 
  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
29 mei  TWEEDE PINKSTERDAG  geen viering 
 
JUNI 
04 juni Viering met orgelbegeleiding 
11 juni  Viering met orgelbegeleiding 
18 juni  Viering met orgelbegeleiding 
25 juni  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
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Afscheid Pastor vd Spank van de Liturgie groep 
 
Op donderdag 30 maart hebben we afscheid genomen in onze Liturgiegroep,  
van Pastor Xaveer vd Spank.  
Hij was - in 2005 - de initiator van de Liturgie groep, want ook hij realiseerde 
zich dat als hij er niet meer zou zijn óf het niet meer zou kunnen, de Parochie 
wél gecontinueerd moest worden. En dat op elk gebied. 
Vandaar dat een Pastorale Liturgische Werkgroep in het leven werd 
geroepen. Ik werd uitgenodigd om de vergaderingen voor te zitten. 
En wat hebben we veel aan zijn bijdragen gehad, bij de alle aspecten van de 
liturgiegroep. Zijn kennis van de Theologie en het Woord, heeft ons veel en 
vaak geholpen, om de vieringen in goede banen te leiden. 
Wij zijn hem als groep én als parochie veel dank verschuldigd. 
Na zoveel jaren mag je een stapje terug doen, de jaren gaan tellen. 
Komende augustus maand wordt hij 89; maar we gaan hem wél missen! 
Toch hopen we als ‘goede buur’ nog af en toe aan te mogen kloppen voor 
goede hulp en wijze raad. 

Xaveer, héél véél dank! 
 
Marleen van de Water 
voorzitter P.L.W groep 
 
 
 
 
 

 
MENS TOT MENS 

Laat me zien 
Wie je werkelijk bent 

In al je kleuren 
In al je tonen 

Pas dan 
Kunnen we elkaar 

Daadwerkelijk Ontmoeten – Omarmen en Verwarmen 
Charlotte Van Zon 
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Een ‘oude’ bekende 

 
Wellicht was het u bekend, dat de kerkbesturen van de Lambertus-
parochie en parochie Antonius Abt op zoek waren naar een pastoraal 
medewerker ter ondersteuning van voorkomende werkzaamheden. De 
groep van vaste assistenten hebben vervolgens met de kerkbesturen een 
advertentietekst opgesteld met daarin verwachtingen en werkzaamheden. 
Het zou een aanstelling betreffen voor enkele uren per week. De persoon 
in kwestie zou een vast gezicht worden in beide parochies; hij/zij zou op 

een vast tijdstip bereikbaar kunnen zijn, 
huisbezoek en ziekenbezoek afleggen in overleg 
met de bestaande groepen, ondersteuning bieden 
aan (liturgische) werkgroepen, contact 
onderhouden met de collega-predikant en 
aanwezig zijn bij het samen koffiedrinken van bv 
de tuinploeg of interieurploeg. Of er zo’n iemand 
te vinden was voor die paar uur, wisten wij niet, 
maar als vaste assistenten konden we ons vinden 
in de vraag en noodzaak. Dit stond en staat los 
van de assistentie van de vieringen op zon-
feestdagen en evt. doop, eerste communie, 

huwelijk en uitvaarten. Want het is een verworven 
rijkdom, dat een priester en aantal diakens wisselend ter beschikking 
staan. En dat willen wij graag zo houden!                                                                                                              
Wie schetst mijn verbazing, dat ik benaderd werd om die vacature te 
vervullen. Ik sputterde nog tegen, want er waren vast betere kandidaten 
te vinden en vooral ook die jonger waren en bovendien minder afwezig. 
Maar het bestuur vroeg mij toch om het te overwegen.   
Ik betrok in de afweging uiteraard mijn echtgenote en die zag het wel 
zitten, mits ik ander vrijwilligerswerk zou afstoten. Anders was ik 
namelijk nooit meer thuis. Zelf voel ik me al jaren verbonden met beide 
parochies en ook thuis in uw midden. En zo gebeurt het, dat in overleg met 
de abt van Berne, de kerkbesturen mij per 1 april a.s aanstellen als 
pastoraal medewerker ter ondersteuning van de gemeenschap. Dat is géén 
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grap, hoewel het wel grappig is, dat ik als emeritus op 70-jarige leeftijd 
nog aan een ‘nieuwe baan’ begin. Een aantal van u zullen mij mogelijk al van 
gezicht al kennen, doch men heeft mij verzocht iets over mijzelf te 
vertellen. Alhoewel ik van origine geen Brabander ben voel ik mij er wel 
eentje. Sinds 1963 woon ik in de provincie. Na de lagere school heb ik het 
gymnasium doorlopen in Heeswijk en ben na het eindexamen theologie gaan 
studeren in Tilburg. Ik koos pastoraal-theologie als mijn studierichting en 
heb mijn doctoraalscriptie geschreven naar aanleiding van mijn stage in 
een verpleeghuis. Onderwijl heb ik catechese onderwijs gegeven op een 
LHNO en MAVO en na het afstuderen was mijn eerste benoeming als 
pastoraal werker op ‘de Hondsberg’ in Oisterwijk (een instelling voor 
specialistische observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan 
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar), in 1982 volgde een aanstelling als 
pastoraal werker in st. Elisabeth-ziekenhuis te Tilburg en dat verruilde ik 
in 1996 voor het werk in verpleeghuis ‘de Riethorst’ te Geertruidenberg. 
In de tussentijd (1992) ben ik door de bisschop van ’s Hertogenbosch tot 
diaken gewijd, maar mocht als geestelijk verzorger in een zorginstelling 
blijven werken. En zo ging ik later - na een paar jaar basispastoraat in mijn 
eigen parochie - werken in verpleeghuis en hospice ‘de Volckaert’ in 
Dongen, wat ik met veel plezier tot mijn emeritaat in 2018 heb mogen 
doen en waar ik nog als vrijwilliger beschikbaar ben.  

 
Dan doemt de vraag op, wat je met pensioen gaat doen. Achter de 
geraniums zitten is niet mijn sterkste kant en ik vroeg de abt van Berne 
(gezien mijn verbondenheid met de Norbertijnen), of ik ergens van dienst 
kon zijn. Het bleek de Berne-Boekhandel te zijn met allerlei voorkomende 
werkzaamheden en assisteren in 2 vanouds Norbertijnenparochies: 
Bokhoven/Engelen. Daar kwam ook Tilburg-noord bij. Het assisteren 
betreft de zondagsvieringen, dopen, huwelijken en uitvaarten in kerk (en 
crematoria). En zo mocht ik vóór, tijdens en ná corona her en der 
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behulpzaam zijn. Fijn om te mogen doen, maar het leven bestaat uit méér 
dan het vertrouwde werk. Grote rijkdom ervaar ik in de 4 kinderen, die 
mijn vrouw en ik mochten ontvangen en de (bijna 10) kleinkinderen, die 
uiteraard de nodige ‘aandacht’ vragen. Sinds 1981 ben ik betrokken op 
bedevaarten naar Lourdes en pelgrimagereizen naar Rome en het h. Land; 
inspecteren mijn echtgenote en ik campings in Frankrijk en Nederland en 
ben ik actief binnen de KBO en binnen het plaatselijke Gilde. Tot slot kan 
ik vermelden, dat ik rond 5 december staf en mijter mag dragen. Dit alles 
lijkt me voldoende als achtergrond, maar verklaart tevens, dat ik een 
regelmatig afwezige ben. Ik besef, dat ik in de beperkte tijd niet ‘alles’ 

kan doen, maar hoop dat ik toch uw gemeenschap van dienst 
kan zijn en zowel individuele mensen als groepen kan 
ondersteunen. Dat hangt ook van u af, want ik kan natuurlijk 
niet ‘ruiken’, wie wanneer behoefte heeft aan een gesprek of 
huisbezoek. Mensen boeien mij en hun levensverhaal en 
levenservaring vind ik de moeite waard. Welke 

levensbeschouwing mensen erop na houden is eveneens boeiend, maar voor 
mij geen criterium om geen contact te hebben. Gedachtenwisselingen, 
wensen en noden overstijgen de grenzen van kerk en geloof. Maar u zult 
begrijpen, dat dit laatste voor mij wel de basis vormt in mijn leven met 
alle ups en downs. Naast uw eigen vragen en wensen, hebben de 
kersbesturen uiteraard óók hun verwachtingen. Dat betreft de 
samenwerking met onze protestantse medechristenen, een spreekuur en 
input voor groepen. Voor alle duidelijkheid: ik word niet de (vervanger van 
de) pastoor. Ik kan dat als diaken niet, ik wil het ook niet en zou het 
evenmin kunnen waarmaken. En ik ga me ook niet direct bezigheden met 
zaken die het kerkbestuur onder zijn hoede heeft. Ik hoop, dat u zich een 
beeld heeft gevormd over wie ik ben en waar ik voor sta. Via diverse 
kanalen zal ik bekend maken, hoe u mij kunt bereiken. Ik hoop, dat ik iets 
voor de gemeenschap mag betekenen en dat u mij weet te vinden, als u 
daar behoefte aan heeft. Graag dus tot ziens! Vrede en alle goeds.   
Jan Joosten, diaken 
 
Bereikbaarheid Jan Joosten is vooralsnog via mail: j.j@ziggo.nl of 
pastoor@parochiebokhoven.nl. 
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Stichting Anders in de KERK / Semper Vigilans 
Jaarthema 2023: “In Tansitie”: 
  

1. De veranderende relatie tussen stad en platteland  
(26 mei a.s.) 

2.     Westers en oosters denken (Oekraïne) (30 juni a.s.) 
3.     Kerk en samenleving: van traditioneel naar toekomstbestendig  

(1 september a.s.) 
4.     Veranderingen in de zorgsector (6 oktober a.s.) 

  
 

Het gezin en armoede 
Het gezin kent veel problemen die het op de proef stellen. 
Een van deze beproevingen is de armoede.  
Zoveel ellende, zoveel achteruitgang 
En dan, om de toestand te verergeren, is er de oorlog 
Oorlog is altijd een vreselijk iets 
Zeker omdat het de burgerbevolking en de gezinnen treft. 
Waarlijk oorlog is de “moeder van alle armoede” 
Oorlog verarmt het gezin. Verslindt levens, zielen en 
Ook de heiligste en dierbaarste gevoelens. 
Paus Franciscus    juni 2015 
 
 
 

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
  
26 maart  woord en communie viering  
2 april palmzondag woord en communie viering  
6 april 14.30 uur woord en communie viering Witte donderdag  
8 april  paaswake woord en communie viering  
9 april Pasen  woord en communie viering  
16 april   Eucharistieviering Vormsel  
23 april   woord en communie viering  
30 april   woord en communie viering  
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7 mei   woord en communie viering   
14 mei   woord en communie viering    
21 mei 14.00uur Eucharistie viering eerste communie   
28 mei Pinksteren woord en communie viering  
 
4 juni   woord en communie viering  
11 juni   woord en communie viering  
18 juni   woord en communie viering  
25 juni   woord en communie viering  
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de  
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van 
agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of 
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
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