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VOORWOORD 
 
Hoe wankel is ons geloof, of toch niet? 
Zaterdag 17 september jl. besteedde het Brabants Dagblad aandacht 
aan het geloof. De hoofdvraag is: Is religie goed voor je geest? Ik 
constateer dat voor mijzelf, dat het stuk weinig nieuws opleverde. Het 
begin van het stuk omschrijft precies wat ik al jaren ervaar en soms 
zeg, wat niet altijd in dank wordt afgenomen. Echter nu tweehoog 
opgeleide dit zeggen, wordt er aandacht aan besteedt. Dit zijn: 
godsdienstsocioloog Kees de Groot, verbonden aan Tilburg University, 
en Hanneke Schaap-Jonker als bijzonder hoogleraar klinische 
godsdienstpsychologie verbonden aan Universiteit Amsterdam. “Bidden 
voor een beetje troost” staat er met grote letters aan het begin van 
het stuk. De aanleiding is o.a. minder betrokkenheid bij het geloof en 
de Kerk, maar vooral ook wat al langer speelt: Het aantal toenemende 
psychische klachten onder jongeren. De coronaperiode heeft er een 
schep bovenop gedaan. (kan ik in mee gaan, maar zelf als oudere, ikzelf 
73 hebben daar ook mee te maken gehad, en nog steeds.) Wat is er aan 
de hand vraag je dan af? Het concrete antwoord weet ik ook niet.  Je 
kunt er wel over nadenken. We kunnen allerlei maatschappelijke 
misstanden opnoemen, maar komen we daar verder mee? Draagt het 
geloof bij tot meer innerlijk en geestelijk rust? Dat is voor ieder 
persoonlijk anders, doet de kerk het dan verkeerd? Een verwijt dat 
regelmatig wordt geuit, terwijl zeker als je zelf gedoopt bent, 
onderdeel bent van die Kerkgemeenschap. 
Kan bidden troost geven? Ja, vind ik, maar wat is bidden dan zullen 
velen zich afvragen. Vooraf aan bidden gaat de vraag, ben je bereidt 
te bidden. Die vraag geldt voor diverse zaken, bijvoorbeeld, als je bij 
een voetbalclub wilt, zul je moet trainen. Als je een bepaald beroep 
wilt uitoefenen zal je moeten studeren. Voorbereiden betekent je 
openstellen voor iets, wat goed en minder goed kan gaan. Zo is dat ook 
met ons geloof, ja elk geloof. Mijn ervaring is dat een biddend geloof 
je innerlijke rust kan geven. Wat maakt jongeren dan onrustig? Zijn 
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vele mensen nog wel tevreden, vraag ik mij af? Ontevredenheid levert 
stress op, en dat is niet goed voor je hart zegt mijn cardioloog. We 
mogen een wankelbaar geloof hebben, dat is geen schande. Echter mijn 
ervaring is dat bidden ook helend kan zijn. Bidden heeft altijd een 
doel: bidden is in contact komen met God een relatie opbouwen. Dat 
kan moeilijk zijn, hoe en wat bid ik? Je hoeft het zelf niet allemaal uit 
te vinden, daar is veel literatuur te vinden. (loop eens binnen bij de 
boekhandel Berne)  
 
Bidden is voor mij, de persoonlijke vragen in Gods hand te leggen, is 
van je afpraten met zaken die niet in mijn vermogen liggen. Ik noem 
het in Gods hand leggen. Als ik een uitvaart doe, gebruik ik altijd de 
tekst: we leggen onze dierbare in Gods hand, we geven het leven terug 
aan Hem. Wij kunnen niets meer doen voor de overledenen, echter, 
daar haal ik kracht uit, ik kan biddend aan God vragen, neem jij de 
zorg van ons over.  
 
De hemel kan betekenen:  
in geborgenheid bij God.  
Ik kan een zieke ook niet 
beter maken, zelfs meestal 
de arts niet. Wel kan ik 
woorden van onmacht 
bidden tot God richten om kracht en troost voor de zieke en zijn 
naaste. We schuiven ons geloof en Kerk naar de achtergrond, daarmee 
ook normen en waarden, troost en bemoediging. Is dat soms wat er 
ontbreekt aan mensen die het moeilijk hebben? Moge de Bijbelse 
boodschap ons kracht geven, de zegen en genade van de barmhartige 
God mogen u nabij zijn.      
 
Emeritus diaken Wim van Herwijnen 
(diakenvanherwijnen@outlook.com)          
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LIEF en LEED  
 

Op 22 september waren onze parochianen Lambert en Marianne Vugts 
50 jaar getrouwd. Een gouden paar, een gouden huwelijk!  
Van harte gefeliciteerd! 
 

Afgelopen september hebben we in ons dameskoor weer enkele 
jubilarissen gehad en dat hebben we ook gevierd: 
                         45 Jaar bij het koor:    Annet Jehoel   
                                                              Hennie van Mil 
                                                              Riet de Vaan 
                                                              Marianne Vugts 
                         35 Jaar bij het koor:    Mien Vugts 
                                                              Wilma de Laat 

Wij zijn trots op de jubilarissen dat zij al zolang  
onze vieringen mee verzorgen! 
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BEDEVAART-vieringen terugblik 
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De bedevaart-zondagen in September zijn weer voorbij, het was 
een mooi bedevaart-jaar met als thema ‘Samen op weg.’  
De zondagen zijn goed bezocht, de 1e, 2e en 4e zondag zelfs met 
droog, zonnig weer in de Pastorietuin, de 3e zondag lieten de 
weergoden ons in de steek en hebben we de viering in de kerk 
gedaan. Gelukkig weten onze bedevaartgangers nog steeds de weg 
naar onze bedevaart-vieringen te vinden. 

 
 

Bezinning 
Bidden is geen modewoord 
Het lijkt iets van vroeger 
Iets uit vervlogen tijden 

We denken dan aan langdradige 
Afgesleten en onbegrijpelijke formules 

We hebben ons bevrijd 
En toch mogen we blijven geloven 

In de geweldige kracht van het bidden 
Want biddend boren we 

Onze diepste bronnen aan. 
Daarmee krijgen we nieuw zicht 

Op ons leven, onze toekomst 
Het geeft vaste grond onder de voeten 

We komen erdoor in contact met onze Schepper 
Ons Begin en ons Einddoel. 
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 

 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt 
u contact opnemen met:    

 
Frans van de Water   
  
Gr. Engelbertstraat 9  
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Mailadres: fjgvdwater@gmail.com 

 
Intenties per maand: 
1e zondag  Antoon v Mil en overleden ouders  
2e zondag        Fred Leenaers,  
   Overleden ouders van Heijningen en hun dochter Marjan 
3e zondag        An Weijts, Mariëtte Swinkels, 

           Overleden ouders Jo en Mien Vugts-Brekelmans (20 nov) 
  Jan van Haaren (20 nov) 
4e zondag Voor een bijzondere intentie (23 okt) 

Jan Zetz (27 nov – 25 dec)     
 Joke Godschalk-Endstra (27 nov - 25 dec)  
 Marco Jehoel ( 27 nov – 25 dec)    
 Rik Vugts (25 dec)  

                      Voor het algemeen welzijn van onze parochianen (25 dec)         
 5e zondag       Jan Zetz,  Joke Godschalk-Endstra, Marco Jehoel,  

Lucy van den Broek, Mien de Greef 
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VIERINGEN  OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER 2022 
 
OKTOBER 
02 okt  Viering met orgelbegeleiding 
09 okt  Viering met orgelbegeleiding 
16 okt  Viering met orgelbegeleiding 
23 okt  Viering zonder orgelbegeleiding 
30 okt  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding                    
Aandacht besteden aan Aller Heiligen en Aller Zielen 
 
NOVEMBER 
06 nov  Viering met orgelbegeleiding 
13 nov  Viering met orgelbegeleiding 
20 nov  Viering met orgelbegeleiding 
27 nov  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
DECEMBER    
04 dec  Viering met orgelbegeleiding 
11 dec  Viering met orgelbegeleiding 
18 dec  Viering met orgelbegeleiding 
24 dec KERSTAVONDVIERING  zaterdag 21.00 uur                                 

Met dameskoor en orgelbegeleiding 
25 dec 1e KERSTDAGVIERING met dameskoor en 

orgelbegeleiding 
26 dec  2e KERSTDAG  geen viering 
 
2023 
01 jan  geen viering 
08 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding                             
Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Vanaf 1 oktober tm 31 maart op zondag na vieringen is er gezamenlijk 
koffiedrinken in de kerk. 
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Kennismaking ‘nieuw’ KERKBESTUURslid 

Beste mede parochianen, 
Graag wil ik mij even voorstellen als nieuw kerkbestuurslid 
van de parochie Antonius Abt te Bokhoven, voor degene 
die mij nog niet kent. 
Al 32 jaar doe ik met een aantal andere vrijwilligers alles 
wat er in en rond de kerk moet gebeuren, van graven delven 
tot hosties uitreiken en heb ik al 24 jaar in het kerkbestuur 
zitting gehad. 
Dan mag je even een 4-tal jaren sabbatical houden en 
vervolgens krijg je een verzoek om weer toe te treden tot 
het bestuur. Dit heb ik weer met beide handen aangepakt en 
hoop weer een bijdrage te kunnen leveren. 
Er zijn in de afgelopen 4 

jaar wel wat veranderingen geweest, maar gelukkig 
is het secretariaat nog hetzelfde en met dezelfde 
motivatie als voorheen. 
Op dit moment heb ik als functienaam beheerder 
van de gebouwen, gronden en begraafplaats. Op de 
begraafplaats heb ik de meeste mensen onder mij, 
verder zijn we allemaal gelijk en dragen we 
allemaal ons steentje bij.  
Als het je leuk lijkt om als vrijwilliger iets te doen in de tuin of op de begraafplaats, 
maaien schoffelen, snoeien, laat het dan weten. 
 
Met vriendelijke groet   
 
Loek Prinsen 
 
Het Kerkbestuur van onze H.Antonius Abt Parochie bestaat op dit moment uit: 

• Abt Denis Hendrickx  voorzitter 
• Henriëtte van Aart  vice-voorzitter, koor en diaconie 
• Harold Bourne   penningmeester  
• Willem Klavers   secretaris 
• Ad Brekelmans   lid en bouwzaken 
• Loek Prinsen   lid en bouwzaken 
• Elly Goesten   secretariaat en parochieblad 
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In het blad Berne van de Abdij van Berne -herfstnummer september 
2022 stond een heel mooi interview met onze pastor Xaveer van der 
Sprank o.praem wat wij graag met u willen delen. 

 
 
 

Bidden betekent: 
Christus in ons hart plaatsen 

Met Hem praten en Hem 
Liefhebben met heel ons wezen 

Uit: Woorden over het gebed 

herfst

11

Een tweede keer AOW-er. Het kan je overkomen! 
De vraag aan mij was: Hoe kijk je op die jaren terug? 
We begonnen het noviciaat met zeven. 
Van de vijf geprofesten bleven er vier over en nu zijn 
we nog met twee. Piet Al en Mart van Sluisveld zijn 
gehemeld.

Hoe keken we in 1957 naar onze toekomst en hoe kijk ik nu 
terug op die 65 jaar? Olaf Klesser c.s. maakte destijds een 

plan van uitbreiding ‘Norbertijnerabdij van Berne’. En wat staat 
er nu te gebeuren?

Na een brave, kuise en gehoorzame opleiding in de abdij werd 
ik bestemd voor het ‘pastoraat’. De andere drie koersgenoten 
gingen studeren in Rome, Parijs en Nijmegen. 
�&'+�-�01,/��)�(,-'��/�&+��/,"(%,3"+��&)�2/$�%""ƞ� �� %1"/�#Ȓ
$"7&"+�!&"-"�0-,/"+�+�$")�1"+ǽ���+���1���7")��/�(/""$�&(�7,+Ȓ
der enig overleg mijn benoeming tot godsdienstleraar aan de 
����&+��"$%")ǽ����!/&"�'�/"+�3/,"$�%"1��"0122/�*"�,#�&(�Ȉ*,!"/�Ȓ
tor’ van de school met 1500 leerlingen en een 150 leerkrachten 
wilde worden. Blijkbaar deed ik het goed, want in 1968 – bij de 
invoering van de Mammoetwet – vroeg Mgr. Bluyssen me voor 
de functie van Bisschoppelijk Gedelegeerde Beroepsonderwijs 
3�+�����1,1�����"+�)�1"/�,,(�����ǽ��"�#2+ 1&"�3�+��&00 %,-Ȓ
pelijk ‘inspecteur’ werd omgebogen naar contactpersoon  met 
besturen en met (leken)godsdienstleraren.

De combinatie conventsleven en werk in het onderwijs bleek 
moeilijk; vandaar mijn verhuizing naar parochie/pastorie 

Elshout. En toen mijn novicemeester Gilbert van der Velden 
Bokhoven moe was, vroeg abt Marcel van de Ven me hem op te 
volgen. Het was een vrijetijdsfunctie. “Het mag niet ten koste 
gaan van werk voor onderwijs”, zei Bluyssen. Onder bisschop 
ter Schure was het soms schuren.

�/�(4�*��"3/&'!&+$�1,"+�&(�&+�ǖǞǞǕ�$"3/��$!�4"/!�,*�Ȉ$""01"Ȓ
)&'(��!3&0"2/ȉ�1"�4,/!"+�3�+�!"����ǽ��"+�+&"24"�"+�#/&00"�4"Ȓ
reld ging voor me open. Prachtige jaren met diepe ervaringen, 
zowel pastoraal als bestuurlijk. Alle aspecten en problemen van 
het boerenleven zoals die nu weer de kop op steken, kwamen 
aan bod. Maar in combinatie met basispastoraat was het een 
bezet leven.

Terugkijkend is het perspectief van toen naar nu verrassend 
verlopen. Mijn arbeidzame leven was rijk aan ervaringen en 
$""ƞ� �*"�""+�$,"!�$"3,")ǽ��+*&0���/�7&'+�&+�*&'+��")"3&+$�!"�
basic values: het goede, mooie en schone in de stilte van 
�,(%,3"+ǽ��&"�4""1�4�1�!"��""/�+,$�&+�-"11,�%""ƞ�Ȃ!

Terugkijken 
op 65 jaar professie
Xaveer van der Spank o.praem.
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Stichting Anders in de KERK / Semper Vigilans 

Jaarthema 2022: De samenleving op een tweesprong. 
Laatste bijeenkomst: Vrijdag 7 oktober; de heer mgr. G. de Korte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
  
 2 okt   WC viering  
9 okt   Eucharistieviering  
16 okt   WC viering  
23 okt   WC viering  
30 okt  geen viering maar middags luchtvaart pastor in protestante kerk 
2 nov   19.00 uur Allerzielen  
6 nov   WC viering  
13 nov   Eucharistieviering  
20 nov   WC viering  
27 nov   WC viering  
4 dec   Eucharistieviering  
11 dec   WC viering  
18 dec   WC viering  
Za 24 dec  19.00 uur WC viering 
Za24 dec  21.30 uur nachtmis  
Zo 25 dec  Eerste kerstdag WC viering 
Ma 26 dec  geen viering 
Zo 1 jan   WC viering  
Zo 8 jan   WC nieuwjaarsreceptie 
Zo 15 jan   Oecumenische viering 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de  
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van 
agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of 
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
 

De redactie van dit parochieblad wenst u een mooie Herfst  
en een goede voorbereiding op de weg naar Kerst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
RSIN: 2590487 
Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 

 
Graaf Engelbertstraat 2 
5221 BV  Bokhoven 

 

Redactie:  Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten 
Email:   pastoor@parochiebokhoven.nl 
Website: www.parochiebokhoven.nl 
Productie:  Copyshop Den Bosch 


