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VOORWOORD 
 
Parochie: onze toekomst 
De leuze van de protesterende boeren in verband met milieuproblematiek 
was: ‘Regering, bied ons perspectief’. Bijna automatisch wordt dit 
gekoppeld aan bedrijfstoekomst, maar het is een kreet om ‘leven’. Hoe 
moeten we verder leven, ons leven komt in gevaar. En dan gaat het om 
meer dan geld uit de verkoop of opkoop. Het sluiten van je bedrijf, café, 
winkel, school of organisatie is pijnlijk, het gaat altijd om de mensen, die 
erin leven. Bij kerksluitingen spelen zich dezelfde emoties af. Hoeveel pijn 
heeft het de parochianen gedaan in Hedikhuizen, Herpt, Heusden, toen de 
godslamp werd gedoofd. Die pijn kan minderen door trouwe kerkgangers 
perspectief te bieden: veranderingen baren altijd pijn zoals we merken bij 
het ouder worden. Het probleem is: wie begeleidt hen naar de nieuwe 
situatie.  
Het doet me denken aan de wijze uitspraak van Mgr. Bluyssen: de kerk is 
geen doel op zich maar is een middel om ons levensdoel te bereiken. 
Levensdoel en levensmiddelen. Wat is nodig om te leven, wat is overbodige 
luxe. De materiele levenswaren worden steeds duurder en dat voelen met 
name mensen met een kleine beurs. De rijken mogen zich afvragen: wat is 
overbodig en verontreinigd het levensmilieu. Een mens leeft niet van brood 
alleen. Er zijn ook ‘geestelijke waarden’. En dan kunnen we denken aan 
consuminderen, beheersing van koopzucht, in oude termen uitgedrukt: 
‘vasten’. En in de praxis van bidden, danken, smeken en vragen kunnen we 
we ons geestelijk sterken. Een scherpe uitspraak is vervat in het gebed 
van Reinhold Niebuhr: ‘God, grant me the serenety to accept the things I 
cannot change. Courage me to change the things I can change. And the 
wisdom to know the difference’. Toegepast op je persoonlijk leven houdt 
dit in: kracht om veranderingen te accepteren, maar ook om veranderingen 
aanbrengen in kerkelijk leven en denken. Het maakt ons leven zinvoller, 
sterker, vitaler.   
 
Rijk verleden 
Historisch heeft onze parochie Bokhoven altijd een status aparte gehad. 
Al bij de oprichting (1363-1369) kwam dat naar voren. De parochianen zelf 
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vroegen om de kapel tot kerk te verheffen, want dan hoefden ze niet over 
het water of via omweg naar Hedikhuizen. En bij de Vrede van Munster 
(1648) bleef Bokhoven een onafhankelijke vrije Heerlijkheid, waar het 
katholieke geloof vrij mocht worden ‘uitgeoefend’ in dopen, 
eucharistievieringen, huwelijkssluitingen, begrafenissen etc. Bokhoven was 
toen als de Armeense enclave Nagorno-Karabach nu, maar de Heerlijkheid 
werd niet veroverd. Het rijke roomse leven kon hier doorgaan en dat is 
nog af lezen aan het interieur van onze kerk. Maar tijden veranderen, 
mensen niet! De mens is en blijft religieus wezen. De uitingen en 
vormgeving hiervan blijven divers, pluriform en veranderen steeds. Het 
verdragen en respecteren van vrijheid levert vaak problemen op, dat zien 
we om ons heen b.v. in de manier waarop bij een begrafenis aan een 
afscheidsviering vorm en inhoud wordt gegeven. 

 
Afbraak - Opbouw    
Kerkgebouwen worden afgebroken of krijgen 
een andere bestemming. Als de bouwpastoors 
zouden zien wat er nu gebeurt met hun kerk, 
draaien ze zich om in hun graf. Als ze zouden 
zien hoe nieuwe ‘geloofsgemeenschappen’ nu 
worden opgebouwd, draaien ze zich weer om 

en liggen dan in pace. Zichtbare kerkgebouwen met kerkelijke praxis 
verdwijnen, andere vormen van religieuze uitingen zien we om ons heen 
opkomen. En die andere kerkbeleving en kerkbetrokkenheid krijgt hier in 
Bokhoven gestalte. Bij mijn pensionering (2010) heeft het toenmalig 
kerkbestuur een ‘beleidsvisie’ vastgesteld en daarin staan 6 werkgroepen 
met doelstellingen en taken omschreven. En we zien hoe vorm en inhoud 
gegeven wordt aan pastoraat en liturgie, diaconie, financiën, onderhoud in 
de zorg en beheer van gebouw met kunstbezit, en tenslotte de groep die 
staat voor bezinning/verdieping. Bij de sluiting van de septembermaand 24 
september waren alle kerk betrokken vrijwilligers van de werkgroepen ‘op 
d’n eet bij mekoar’ om onze rijke traditie aan gelovige en sociale 
betrokkenheid levend te houden.  
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Het rijke Roomse Leven zoals we dat vroeger in de septembermaand werd 
beleefd in bv. de vier H. Missen (zaterdagavond, zondag 8, 9 en 11 uur) en 
H. Lof met kinderzegen is voorbij. Maar het maandthema van 2023 ‘Op 
zoek naar…’ geeft de kern van ons gelovig op weg zijn goed aan. We zijn en 
blijven pelgrims: ‘Op zoek naar…: 1e zondag ‘het begin’, 2e zondag: ‘kracht’, 
3e: ‘vrede’ en 4’zondag: ‘de weg, waarheid en het leven’. Theoloog, dichter 
Andreas Knapp geeft een goede wegwijzer aan Pelgrims onder weg: 
 

Ga zonder kaart of Tom-Tom. Leer vragen en vertrouwen. 
Blijf steeds onderweg tussen stenen en sterren. 

 Zo lang je nog boos bent op een ander,  
ga je nog niet je eigen weg. 

 Leef onderweg niet op grote voet,  
maar van de hand in de tand 

 Breek je stok niet over je eigen dwaalwegen. 
 Beur niet zo zwaar over jezelf,  

je kunt niet in een koets naar de hemel rijden. 
 Van stap tot stap wordt de weg je duidelijker. 

Jouw drang tot pelgrimeren blijft,  
maar je trouwe gids brengt je thuis. 

 
En voor de zegen bij de sluiting van de bedevaart kon ik 
met een lichte understatement op z’n Brabants zeggen: 
“Goei minsen kommen in d’n himmel, brutale minsen 
kommen overal”.  En overal is nergens! Al jaren herhaal ik 
bij de sluiting van de septembermaand: “tot ziens volgend jaar, is’t nie 
hier, dan in de himmel”. En over het bestaan van hemel en hel is momenteel 
veel discussie. Ik houd het bij uitspraak van paus Johannes XXIII: “De 
hel bestaat wel, maar daar zit niemand in!”.  Bij onze geboorte zijn we op 
weg gezet, we zijn samen onder weg, waarheen? God mag weten. En 
volgens de filosoof Cornelis Verhoeven kun en mag je aan alles twijfelen, 
maar niet aan het mysterie. Dat zijn en blijven. En dat mysterie van ons 
bestaan in een mysterievolle wereld moeten we levend houden.  
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Hoelang blijft onze godslamp in de kerk nog branden?  
Een antwoord op deze vraag kan niemand 
geven. Wel is duidelijk dat we momenteel 
weer op een keerpunt in het ‘geestelijk en 
materieel denken en handelen’ in de 
geschiedenis zitten. En die veranderingen 
zijn steeds opgekomen vanuit de basis, het 
veld. Hierdoor gaan mensen ook anders 
religieus en kerkelijk leven en denken. 

Daarom peilt onze Paus Franciscus het gelovige veld af; alle 1,3 miljard 
gelovigen mogen meepraten over hoe het met de kerk verder moet. En 
om dit beleid geen ver van mijn bed gebeuren te laten zijn, zou dat 
meepraten ook hier kunnen gebeuren in een soort ‘parochiële synode’. 
En we geven dan vorm aan het subsidiariteit principe: wat mindere kan, 
moet meerdere niet doen. In een van de eucharistisch gebeden worden 
we ‘een priesterlijk volk’ genoemd.    “We’ betekent wel dat we 
godslamp in ons binnenste brandend moeten houden als Gods presentie 
in onze gemeenschap. Mijn ‘ik’ komt tot ontwikkeling in 
gezamenlijkheid. ‘De grenzen van de individualisering, het ik-ik-ik vind, 
denk, meen en geloof, zijn bereikt. Onze individuele vrijheid is niet 
meer dan geestelijke armoede’, schreef onlangs Frans Wiertz. Em. 
bisschop van Roermond. Onze parochie is nog een levende 
gemeenschap. Het is afgeleid van “paroikos of paroikia’ wat aangeeft 
dat we ‘als vreemdelingen onderweg (pelgrim) zijn, zonder rechten, 
tijdelijk hier verblijvend, op weg naar ‘niet het niks’, 
maar wel naar het Mysterie, die God voor ons is.  
 
X. v.d. Spank. Pastor em.  
     
 
Vervul ons in de morgen met Uw liefde 
Laat ons van blijdschap juichen 
Al onze dagen 
Psalm 90 vers 14 
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OVERLEDEN   

 

Piet van Delft 
Op 14 augustus is overleden op 82 jarige leeftijd Piet van Delft,  
Piet was een trouwe kerkganger en is als Penningmeester lid van ons 
Kerkbestuur geweest. 

Philip van Beek, kerkbestuurslid Parochie Engelen                 
Zaterdag, 5 augustus, is Philip van Beek overleden. Philip was van 2002 
tot 2015 lid van de werkgroep Woord- en communiediensten en van 
december 2014 tot heden secretaris van het kerkbestuur van de Sint 
Lambertuskerk. 

Op 88-jarige leeftijd is Lies Verhoeven, woonachtig aan de Bokhovense Maasdijk 
in Bokhoven, overleden. 

Alle nabestaanden heel veel sterkte en kracht 
voor nu en de toekomst!  

 

 
Wacht op de Heer 

Wees dapper en vastberaden 
Ja, wacht op de Heer 

Psalm 27 vers 14 
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 
 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt 
u contact opnemen met: 

    
Frans van de Water    
Gr. Engelbertstraat 9  
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Mailadres: fjgvdwater@gmail.com 
 

Intenties per maand: 
 
1e zondag Antoon van Mil en overleden ouders, Albert Winkel 
2e zondag      Fred Leenaers, Overleden ouders van Heijningen en 
  hun dochter Marjan,  Overleden familie Masraff, 
                        Rik Vugts (12 nov)           
3e zondag     Overleden ouders Jo en Mien Vugts-Brekelmans (19 nov), 

An Weijts 
4e zondag     Henk van Lindert (22 okt), Mien de Greef, 

familie Godschalk-Endstra, Jan Zetz,  
Marco Jehoel (allen 26 nov en 24 dec)  
Voor het Algemeen welzijn van onze Parochianen   

5e zondag    Familie Godschalk-Endstra, Jan Zetz, Mien de Greef 
Marco Jehoel (allen 1e Kerstdag 11.15 uur) en voor het 
Algemeen welzijn van onze Parochianen. 

  31 December voor een bijzondere intentie 
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VIERINGEN                                               
 

OKTOBER 
01 okt  Viering met orgelbegeleiding   
08 okt  Viering met orgelbegeleiding 
15 okt  Viering met orgelbegeleiding 
22 okt  Viering zonder orgelbegeleiding 
29 okt  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
   NOVEMBER 
05 nov  Viering met orgelbegeleiding 
12 nov  Viering met orgelbegeleiding 
19 nov  Viering met orgelbegeleiding  
26 nov  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
 

DECEMBER 
 
 
 
03 dec   Viering met orgelbegeleiding 
10 dec  Viering met orgelbegeleiding 
17 dec  Viering met orgelbegeleiding 
24 dec  KERSTAVONDVIERING om 21.00 uur 
  Met dameskoor en orgelviering 
25 dec  1e KERSTDAG VIERING  
  Met dameskoor en orgelbegeleiding 
26 dec   2e KERSTDAG  geen viering 
31 dec  Viering met orgelbegeleiding 
 
2024         
07 jan       Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
                       Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE 
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60-jarig Jubileum Franciscaan  
Ben van Bronkhorst Pastor em. 

 
Op de derde Bedevaartzondag 
mochten we tijdens de viering 
aandacht schenken aan het feit 
dat Ben van Bronkhorst zestigjarig 
Franciscaan (minderbroeder) is. Ben heeft 
dit jubileum met genodigden mogen vieren 
op zondagmiddag 10 september. 
In 2021 was Ben ook een halve eeuw 
priester, dit kon vanwege Corona alleen in 
kleine kring gevierd worden.   

 
 

Als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn. 
 

Als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, 
Ben Ik in hun midden, want Ik doe altijd mee, 

Met drie desnoods met twee, 
Wil Ik altijd opnieuw beginnen. 

 
Er zijn nog altijd blinden, ze trekken door een nacht, 

Waar geen verlossing wacht en geen wonderen ooit zijn te vinden. 
 

Er zijn nog altijd doven, ze horen nooit een klank 
Van uit ’t andere land het geluid uit betoverde hoven. 

 
Er zijn altijd lammen, ze liggen langs de tijd 

Daar is hun bed gespreid met hun hebben en houden behangen. 
 

Als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, 
Ben Ik in hun midden, want Ik doe altijd mee, 

Met drie desnoods met twee, wil Ik altijd opnieuw beginnen. 
 

Harrie Beex 
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Vanuit het KERKBESTUUR 

 
Elk seizoen kent z’n mooie en minder mooie kanten. De lente en de zomer zijn bij 
uitstek geschikt om de natuur in te gaan. Nieuw leven dient zich aan en de natuur 
wordt wakker uit haar winterslaap. De dagen lengen en het donker wordt 
verdreven. We leven buiten, genieten van het samenzijn en maken nieuwe 
vrienden. Voor sommigen mag het altijd lente of zomer zijn. Die zien de dagen 
met weemoed korter worden, de zon gaat al vroeg onder en staat elke dag later op.  
Als het buiten donker en grijs wordt, is het aan ons om het binnen gezellig te 
maken. We steken de kaarsen aan, de zomerse kleuren maken plaats voor het 
herfstrood en -bruin, we eten wat vaker een lekkere stamppot en het ruikt in huis 
naar gestoofd draadjesvlees of een heerlijke appeltaart. En heel langzaam 
verlangen we alweer naar het licht van het Kerstkindje. Maar voor het zover is, 
moeten eerst door die donkere dagen heen.   
Ook in de cyclus van het katholieke jaar is het in het najaar sober en treurig.  
Twee van die treurige momenten zijn 1 en 2 november. Dan vieren we 
Allerheiligen en Allerzielen.  
Op Allerheiligen gedenken we alle martelaren en heiligen, een feestdag die al 
sinds de vierde eeuw gevierd wordt. Aanvankelijk werd dit gevierd op 13 mei, 
maar Paus Gregorius IV verving die datum door 1 november.  
Allerzielen valt altijd een dag na Allerheiligen, en is de dag waarop gebeden 
wordt voor alle gestorvenen. In veel landen worden de graven gezegend en plaatst 
men witte bloemen op de, zorgvuldig schoongemaakte, graven.  
Ook in onze kerk vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Dit jaar op 29 oktober. 
In een plechtige viering benoemen wij dan de Heiligen en gedenken onze dierbare 
overledenen. We plaatsen een lichtje en noemen de namen opdat ze nooit vergeten 
worden.  Ook wordt er een gedachtenisprentje 
gemaakt met daarop de namen van onze dierbare 
overledenen. Het hoort een beetje bij de tijd van 
het jaar om in de donkere dagen een lichtje aan te 
maken voor hen die er niet meer zijn en die we 
zo vreselijk moeten missen. Een lichtje dat ons 
de weg wijst naar een groter licht, het licht van 
een heldere ster, die de komst van het Kerstkindje aankondigt.  Zover is het nog 
niet, eerst moeten nog door het verdriet heen. Maar met hulp en kracht van elkaar, 
van mensen om je heen, kun je deze periode doorstaan.  En als dan de viering van 
29 oktober daar iets aan bij mag dragen, dan denk ik dat we op de goede weg zijn.  
 

Henriëtte van Aart, vice voorzitter Kerkbestuur  
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KOFFIE drinken samen…    

 
Op de volgende datums bent u welkom om samen met ons een kop koffie te drinken.  
De koffie staat klaar om 10.15 uur in de garage bij de Pastorie. Komt u ook? Ieder is welkom! 
De datums voor 2023 zijn 19 oktober, 16 november en 21 december. 
Henriëtte van Aart, vice voorzitter Kerkbestuur 
 

Dank aan vrijwilliger 
Tijdens de vrijwilligerslunch is Ad Brekelmans extra in het 
zonnetje gezet voor zijn enorme inzet voor (ver)bouw van 
Pastorie, garage, toilet aanbouw en groot onderhoud meerjarig 
plan van onze kerk. Ad heeft hiervoor een bloemetje ontvangen 
van onze vice voorzitter van het Kerkbestuur.  
 
 

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
2 okt WC viering 
9 okt Eucharistieviering  
16 okt WC viering  
23 okt WC viering 
30 okt geen viering maar middags luchtvaart pastor in protestante kerk 
 
2 nov 19.00 uur Allerzielen met dominee Marloes en Jan Joosten 
6 nov WC viering  
13 nov Eucharistieviering  
20 nov WC viering 
27 nov WC viering   
   
 
4 dec Eucharistieviering  
11 dec WC viering  
18 dec WC viering  
Za 24 dec 19.00 uur WC gezinsviering  
Za24 dec 21.30 nachtmis WC viering  
Zo 25 dec Eerste kerstdag WC viering  
Ma 26 dec geen viering 
 
2024 
Zo 1 jan  WC viering  
Zo 8 jan  WC nieuwjaarsreceptie 
Zo 15 jan  Oecumenische viering 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de  
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van 
agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of 
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
 
Bereikbaarheid Jan Joosten is via mail: j.j@ziggo.nl. 
 
 
 
Namens de redactie van dit 
Parochieblad wensen wij u  
een mooie Herfst en aanloop 
naar Kerst. Blijf gezond en lief 
voor elkaar! 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
RSIN: 2590487 
Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 

 
Graaf Engelbertstraat 2 
5221 BV  Bokhoven 

 

Redactie:  Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten 
Email:   pastoor@parochiebokhoven.nl 
Website: www.parochiebokhoven.nl 
Productie:  Copyshop Den Bosch 


