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VOORWOORD 
 
Het is elk jaar weer puzzelen hoe we de laatste weken van het jaar 
gaan invullen. Voordat de goedheiligman goed en wel weer in het 
vliegtuig naar Spanje zit, staat bij veel mensen de kerstboom al en 
hangt het huis en de tuin vol met sfeerverlichting. Het geeft direct 
een gezellige aanblik. Maar in veel huizen wordt er nog druk 
gewerkt. Veel projecten moeten nog er doorheen gejaagd worden in 
de maand december. Overwerk is voor velen dagelijkse kost, de 
winkels verruimen hun openingstijden, de horeca vergroten hun 
terras en doen de verwarmingslampen aan, de posterijen zetten 
extra krachten in om alle pakjes en kaarten op tijd te bezorgen en 
de boodschappenlijstjes veranderen dagelijks.  
Maar er is, vooral in deze laatste weken, ook veel leegte bij de 
mensen. Want uiterlijke schijn kan de eenzaamheid niet 
verbloemen. Ook al heb je een huis vol met verlichting, staat de 
kerstboom te fonkelen en liggen de kerstkransjes je uitdagend aan 
te kijken, als je alleen je pasteitje moet eten, heb je niet veel aan 
al die pracht en praal. Ik schets misschien nu wel een heel somber 
beeld van de werkelijkheid, maar dit komt meer voor dan men 
denkt. In ons volle Nederland zijn mensen vandaag de dag eenzaam. 
Ze hebben mensen om zich heen, hebben genoeg geld om te 
besteden, het ontbreekt ze niet aan mooie spullen en toch………ze 
zijn alleen. Familie appt, de buren hebben de gordijnen dicht, 
vrienden zitten thuis met hun gezinnen, op straat zie je enkel een 
man met z’n hond aan de wandel. Maar, gelukkig hebben we Netflix!  
In de aanloop naar het kerstfeest hebben we 4 weken van 
voorbereiding, rust en ruimte creëren in onszelf, met een goed 
gevoel de feestdagen tegemoet. Geef een ander wat ruimte van 
jezelf, geef die man die op dat bankje zit, eens een welgemeend 
goedemorgen! Stuur eens een kaartje naar die tante in het 
verzorgingshuis, of ga wat lekkers afgeven bij je buren.  
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Iets doen voor een ander verrijkt je leven. Het kost nagenoeg geen 
moeite en je krijgt er het veelvoudige voor terug.  
Geloven in deze decembertijd is voor velen vanzelfsprekend, of je 
nu katholiek of een ander geloof beleid, allemaal vieren we de 
geboorte van Jezus. In elke taal wordt het verteld, in veel landen 
gevierd, in veel kerken bezongen. Elke jaar opnieuw, eeuwenlang. En 
nog steeds is het niets aan vreugde en glorie verloren. Mensen zijn 
op zoek naar licht en geluk, naar visite die komen kijken hoe het 
met je gaat, naar presentjes die mooi ingepakt zijn.  
Jezus werd in een armoedige stal geboren, geen luxe, geen volle 
koelkast, geen fonkelende kerstboom maar wel in een liefdevolle 
omgeving, met ouders die van Hem hielden, met bezoek die Hem 
verwachtten en met een helder licht ter verwelkoming.  
Je hoeft geen super-de-luxe huis te hebben, geen 2 auto’s 
geparkeerd voor de deur, geen tafel vol met cadeautjes, om in deze 
tijd iets te geven van jezelf. Je kunt het liefde noemen, 
genegenheid, of vrede. Als je maar iets geeft!  
Als een pasgeboren kind zichzelf geeft aan ons, dan moeten wij 
toch ook iets aan een ander kunnen geven, nietwaar?  
In die geest hoop ik dat u allemaal fijne en gezellige feestdagen 
mag beleven.  
Een zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.  
 
Henriëtte van Aart, vicevoorzitter 
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LIEF en LEED en GEBED 
 

Wij vragen u een gebed voor de ‘ZIEKEN’ onder ons, mogen zij goed 
herstellen en verder kunnen met hun leven. 
 
 

 

 
 
 

BEZINNING 
  
Het gezin kent vele problemen die het op de proef stellen. Een van 
deze beproevingen is de armoede. 
We denken aan de vele gezinnen die de randen van de grootsteden 
bevolken, maar ook aan de plattelandsgebieden.... 
Zoveel ellende, zoveel achteruitgang! En dan, om de toestand te 
verergeren, is er de oorlog. Oorlog is altijd een vreselijk iets. Zeker 
omdat het de burgerbevolking en de gezinnen treft. Waarlijk oorlog is 
“de moeder van de armoede” 
Oorlog verarmt het gezin, verslindt levens, zielen en ook de heiligste 
en dierbaarste gevoelens. 

Paus Franciscus 
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BLIJF OP JE HOEDE  zie Lucas 21 vers 5 t/m 19. 
 
Op je hoede – door standvastig te zijn – dat is het thema.                          
Waarvoor moeten wij ons dan hoeden? 
Ik denk voor het afglijden naar een soort gelatenheid. Want wanneer er in de 
wereld, in ons leven, heftige dingen gebeuren, hoef je er géén moeite voor te doen 
om de kop te laten hangen, omláág, in verbijstering en onmacht te zakken dat gaat 
vanzelf. In tegenstelling tot het omhóóg klimmen uit een dal, stap voor stap, dat 
soms veel kracht en standvastigheid vraagt. 
Jezus zegt over de tempel in Jerusalem “wat je daar ziet, zal verwoest worden, er 
zal geen steen op de andere blijven …..” En toén de Romeinen veertig jaar later 
die tempel verwoesten, waren de mensen helemaal van slag. Nu zou het niet lang 
meer duren of de wereld zou vergaan. 
Het einde is nabij  ……… dus waarom zou je je druk maken. Paulus, zelf een 
harde werker, maant de christenen van Tessaloniki: dit is geen goede manier om 
met onmacht om te gaan: ga gewoon aan het werk! Het einde is er nog niet, tot 
aan die tijd moeten wij op onze hoede zijn en niet afglijden. 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen: dat alles moet wel gebéuren, maar het einde volgt 
niet terstond. Al ga je het nog zo moeilijk krijgen. En al vallen ze jou van diverse 
kanten aan, God zal je bijstaan. Zie stand te houden!! Uiteindelijk zul je het leven 
winnen. 
21 Jaar geleden: de Twin Towers …. Symbool 
van handelsgeest, verworven welvaart, 
Amerikaanse grootheid ….. 
Er viel in de hoofden en harten van mensen in 
New York, in heel Amerika, de wereld, heel 
wat aan diggelen. Het einde van de wereld is in 
zicht, zeiden pessimisten …. 
Eind februari 2022, Rusland valt Oekraïne 
binnen, we kunnen het niet geloven, dit kán 
toch niet waar zijn? Onmachtig, verlamd zijn 
we. Wanhoop! Is dit het begin van het einde 
van de wereld? En wat kan ik doen, niets toch? 
We sluiten ons af, doen even niet meer mee. 
En wij hier, allemaal, wij hebben onze eigen, soms verlammende problemen ! dat 
ziet er bij iedereen anders uit: het kan veroorzaakt zijn door nare familie-
omstandigheden, door gemiste kansen, een slechte gezondheid, ongelukken, door 
de overheid of wat dan ook …. 
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We zijn mensen, meestal is er tijd nodig om narigheden, kleine of grote rampen, te 
betreuren, een plek te geven. Dat is logisch en nodig! Even niet meer meedoen. U 
herkent het vast, huilen, verdriet, in jezelf keren…..Maar dan, doen we er dán iets 
mee, met hulp, of alleen? Durven we te gaan zoeken wat er gaande is, wát er in 
ons geraakt werd? 
Laten wij standvastig blijven, betrokken bij de wereld, al is het maar alvast ons 
eigen kleine wereldje, stap voor stap, onze verantwoordelijkheid nemen, als 
christenen!!  
BLIJF OP JE HOEDE. Zie stand te houden. Uiteindelijk zul je het leven winnen. 
Laten wij elkaar steunen en God vragen ons te helpen om alert te blijven en 
standvastig te zijn. 
Diaken 
 
 
 

DRIEKONINGEN 2023 
  
De opbrengst van de “Drie Koningen-viering” op 6 januari 2023 zal dit 
jaar zijn voor de Stichting Magic Care. 
Deze stichting verzorgt goochel-voorstellingen ten 
behoeve van kwetsbare kinderen. 
Een groep van circa vijfenveertig goochelaars maken deel 
uit van de Stichting Magic Care. (www.magiccare.nl)  
Hun goochel activiteiten vinden plaats in Jeugdinrichtingen, 
kinderziekenhuizen en speciale basisscholen. 
  
 
 
Diaconie 
Op elke 3e donderdag van de maand en wel om 14.30 uur vanaf 
januari 2023 heeft de diaconiegroep besloten dat er koffie zal worden 
geschonken in de sacristie. 
U allen bent van harte welkom. 
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 
 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt u 

contact opnemen met:    
 
Frans van de Water    
Gr. Engelbertstraat 9  
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Mailadres: fjgvdwater@gmail.com 

 
Intenties per maand: 
1e zondag  Antoon van Mil en overleden ouders 
  Lucy v.d. Broek  (08 jan) 
2e zondag      Fred Leenaers, Overleden ouders van Heijningen en 
       hun dochter Marjan  
3e zondag An Weijts , Mariëtte Swinkels (22 jan) 
4e zondag overleden ouders Godschalk – Endstra, Jan Zetz, 

Marco Jehoel, Mien de Greef 
 
VIERINGEN: 
24 dec KERSTAVONDVIERING  

zaterdag 21.00 uur  Met 
dameskoor en orgelbegeleiding 

25 dec 1e KERSTDAGVIERING met 
dameskoor en orgelbegeleiding 

26 dec  2e KERSTDAG  geen viering 
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2023 
01 jan  geen viering 
08 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding                             
Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
Uitnodiging 
Op zondag 8 januari 2023 vindt in onze kerk weer de traditionele 
nieuwjaarsreceptie plaats. Na afloop van de gewoonlijke viering, rond 
12.15 uur, willen we het glas heffen op het nieuwe jaar.  
Wij willen u allen van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst.  

 
15 jan  Viering met orgelbegeleidig 
22 jan  Viering zonder orgelbegeleiding 
29 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
      
FEBRUARI 
05 febr Viering met orgelbegeleiding 
12 febr  Viering zonder orgelbegeleiding 
19 febr  CARNAVAL Viering met orgelbegeleiding 
22 febr  ASWOENSDAG  
  Liturgie met parochiegroep  om 19.00 uur in Bokhoven 
26 febr  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
MAART 
05 mrt Viering met orgelbegeleiding 
12 mrt  Viering met orgelbegeleiding  
19 mrt  Viering met orgelbegeleiding 
26 mrt Viering met dameskoor en orgelbegeleiding  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vanaf 1 oktober tm 31 maart op zondag na vieringen is er gezamenlijk 
koffiedrinken in de kerk. 
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Gemiste kans 

 
In het aprilnummer van dit Parochieblad in 2022 heb ik een stukje geschreven 
over de door paus Franciscus geïnitieerde Bisschoppensynode in 2023. De 
bedoeling was en is de katholieke gelovigen een stem te geven over de vraag 
hoe zij medeverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de toekomst van de 
kerk. Nog nooit werd de gewone katholieke gelovige zo uitdrukkelijk gevraagd 
zijn stem te laten horen. Ik schreef toen dat het mij geboden lijkt die kans op 
inspraak met beide handen aan te grijpen. We zijn nu bijna een jaar verder. 
Waar staan we nu? 
Op 15 augustus j.l. is in Utrecht een synthese vastgesteld van de verschillende 
bijdragen van de Nederlandse bisdommen en een tiental katholieke 
organisaties, waaronder de Mariënburg Vereniging van Kritisch katholieken. 
Deze synthese is te vinden op www.marienburgvereniging.nl.  
Tot dusverre heb ik van een meningsvorming binnen ons bisdom of binnen 
onze parochie niets gemerkt, wat ik jammer vind, een gemiste kans om onze 
stem te laten horen. Per slot van rekening zijn ook wij als parochianen 
medeverantwoordelijk voor de missie en de dialoog in kerk en samenleving.  
Het is ondoenlijk om bovengenoemde synthese kort samen te vatten. Drie 
thema’s staan centraal: vieren, medeverantwoordelijkheid en dialoog in kerk 
en samenleving, met als kernwoorden: communio, participatie en missio. 
Ik pik er een aantal min of meer willekeurige naar voren gebrachte meningen 
uit: 

• Nieuwe gebeden bieden meer inspiratie dan “oude” gebeden, die 
onder meer hoogdravend en ontoegankelijk worden genoemd. Er is 
behoefte aan toegankelijke taal en meer variatie in liturgische vormen. 

• Behoefte om moderne kanalen in te zetten om jongeren te bereiken. 
• Gelovigen moeten in actie komen en niet afwachten wat “van 

bovenaf” wordt gevraagd. 
• Er wordt gevraagd om meer catechese en meer geloofsgesprekken. 
• Een aantal deelnemers voelt zich “verweesd”. De kerk is te veel met 

zichzelf bezig te hiërarchisch, te veel gericht op regels. 
• Er is behoefte aan een “inclusieve” kerk en aan vernieuwing en nieuw 

elan. 
• Meer aandacht voor gemeenschapsvorming, spiritualiteit en 

geloofsverdieping. 
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• Een open dialoog over de rol van de vrouw, onder meer vrouwen 
opleiden tot diaken.   

• Een dienende houding wordt belangrijk 
gevonden.  

Het zou mooi zijn als we over een aantal van deze 
onderwerpen binnen onze parochie een dialoog 
zouden kunnen starten.   
Henk van Eupen 

 
 
 
 

Stichting Anders in de KERK / Semper Vigilans 
Jaarthema 2023:  Nog niet bekend, volgt later. 
 
 

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
   
Za 24 dec  19.00 uur WC viering 
Za24 dec  21.30 uur nachtmis  
Zo 25 dec  Eerste kerstdag WC viering 
Ma 26 dec  geen viering 
Zo 1 jan   WC viering  
Zo 8 jan   WC nieuwjaarsreceptie 
Zo 15 jan   Oecumenische viering 
Zo 22 jan  woord en communie viering  
Zo 29 jan  Eucharistie viering  
Zo 5 feb  woord en communie viering  
Zo 12 feb  woord en communie viering  
Zo 19 feb  woord en communie viering  
Zo 26 feb  woord en communie viering  
Zo 5 maart  woord en communie viering  
Zo 12 maart  presentatieviering  
Zo 19 maart  Eucharistieviering  
Zo 26 maart  woord en communie viering 
Zo 2 april Palmzondag woord en communie viering  
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HET GELOOF    
 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen 
Het overtuigt ons van de waarheid 
Van wat we niet zien 
Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt 
En het is het bewijs van dingen, die wij niet kunnen zien. 
                                                Hebreeën 11 vers 1 
  
 

Namens het Parochiebestuur 
 

Ik heb een wens voor iedereen, 
een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent, 
en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 
dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan, 
en maak er een gezellig en fijn 

kerstfeest van!  
 

 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de  
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van 
agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of 
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
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De redactie van dit parochieblad wenst u een mooie Kerst 
en een gezond en gelukkig 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
RSIN: 2590487 
Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 

 
Graaf Engelbertstraat 2 
5221 BV  Bokhoven 
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