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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het parochieblad voor de komende vakantieperiode. 
VAKANTIE IS ... 
tijd hebben, de riem eens afleggen van dat dagelijkse ritme van moeten 
werken, organiseren, vergaderen of druk bezig zijn. 
Neem je tijd en geniet ervan met volle teugen. 
Neem je tijd om te rusten en uit te slapen, om op verhaal te komen bij jezelf 
en bij elkaar, om te genieten van de zon en van ’t getrommel van de regen op 
het dak, van het uitgesteld bezoek en van de toevallige ontmoeting 
onderweg… 
Neem je tijd voor die klus die je al lang had willen doen en om nadien content 
te zijn dat het er eindelijk van gekomen is. 
Neem je tijd voor elkaar, voor je liefsten, je bekenden en voor de vreemde 
voorbijganger en geniet van de babbel en van het ont-moeten… 
Neem je tijd om er eens uit te trekken, Het doet er niet toe waarheen of hoe 
ver, 
Als je onderweg maar kan thuiskomen bij vrienden en bekenden, en vooral 
bij jezelf. 
Neem je tijd om niets te doen, maar om gewoon te zijn. 
Geniet ervan. 
Maar ook onderweg eens een kerk binnen te gaan om even stil te zijn en 
genieten van een nieuwe omgeving. 
En weer thuisgekomen geniet van onze eigen kerk die in alle pracht weer is 
opgeknapt. 
 
En weet: ook in vakantie is Hij aan het gebeuren,  
Hij die heet: Ik ben er voor u. 
 
Tot in onze kerk    
Diaken Anton van Diessen 
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LIEF en LEED  

 
  Op 29 december a.s. is het 60 jaar geleden dat Lard en Bep van 
Zon in het Huwelijksbootje zijn gestapt. Eind augustus gaan ze dit 
vieren met een mooi feest!  
Van harte gefeliciteerd en hele mooie feestelijke dagen! 
 

 
 
 

Benefietconcert in de Kerk van Bokhoven 6 juni 2025 
 
Zoals u weet, zijn er voor de renovatie van de kerk grote kosten gemaakt, en als buren 
help je elkaar. Vandaar dit benefietconcert ten bate van onze kerk.  
 
Sinds 2021 wonen we in de pastorie van Bokhoven en omdat wij het dorp een warm 
hart toedragen, wilden we dit concert graag organiseren voor de inwoners van 
Bokhoven.  
 
Hiervoor hebben wij een virtuoos en dynamisch accordeon duo uitgenodigd, TOEAC. 
Een lust voor het oor en het oog. Daarnaast een 
verrassingsoptreden door een gelegenheidstrio uit Bokhoven.  
 
Hier werd o.a. het lied “ONS dorp” gezongen naar het 
origineel van “Het Dorp” van Wim Sonneveld. Voor nu 
herschreven door Ronald, en ten gehore gebracht door Adri. 
Tekst van dit ons lied verderop in dit Parochieblad. 
 
Dankzij de grote opkomst en al het enthousiasme, werd het een overweldigende 
avond. Wij danken van Harte, alle aanwezigen voor hun gulle donaties. Daarmee, 
mochten we de kerk een bedrag overhandigen van € 730,00.  
 
Waar een klein dorp groot in kan zijn. 
Adri Bongers en Ronald Vorselen. 
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Het dorp : Wim Sonneveld 
Tekst herschreven : Ronald Vorselen 
Gezongen 06-06-2025 : Adri Bongers 

Ons Dorp (Bokhoven) 
 
Thuis, waarvan ik heb gedroomd,     
Daar waar de Maas heel rustig stroomt, 
Dat kleine dorp daar aan de dijk. 
Polders, de horizon zo weids, 
Waar zacht de wind door’t gras heen glijd, 
Daar voel ik mij zo rijk 
 
Dit dorp, 
Waar jong en oud ontmoet, 
En elkaar vrien-de-lijk begroet. 
Dit dorp, zo is er echt geen ander. 
Daar heeft het leven zijn balans 
Hier krijgt de liefde nog een kans 
En zorgt men voor elkander. 

 
De zeven straten van ons dorpje, 

Ik ken ze echt nu allemaal, 
Ik voel me thuis en denk heel zeker 
Dat ik hier nooit meer weg wil gaan 

 
 
 
 
Bokhoven 
Anno 1676 

 
En als de kerk met held’re slag 
Verwelkomt, weer een nieuwe dag 
De ochtendmist vol zonnegloed 
Het leven komt weer zacht op gang 
De vogels starten hun gezang 
Alles a-demt weer nieuwe moed. 
 
En waar dit dorpje groot in is, 
Op talenten grijp je niet gauw mis 
Een Heksenmarkt, die kent men ook hier 
Dan is er nog de wintertocht 
Huiskamerdiner, en voor het vocht 
drinken we aan de Maas een Bokbier 
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De zeven straten van ons dorpje, 
Ik ken ze echt nu allemaal, 

Ik voel me thuis, weet bijna zeker 
Dat ik hier nooit meer weg wil gaan 

 
Bokhoven doet veel met mekaar 
In’t breicafé vindt men elkaar 
Er wordt gepraat er is muziek 
Er wordt gegeten en gefeest 
Zo is het altijd al geweest 
Waar ik nu intens van geniet 
 
Want ziet, hoe mooi dit dorpje ligt, 
Het heeft een uniek vergezicht, 
Tus-sen weiden en boerderijen 
De bronzen stier trots op het plein 
De kastanjeboom die hoort erbij, 
En verhaalt van voorbije tijden 

Loop ik door de straten van ons dorpje, 
Ik ken ze echt nu allemaal, 

Ik voel me thuis en weet heel zeker 
Dat ik hier nooit meer weg wil gaan 

 
 

De berg opgaan 

Van tijd tot tijd moet je het doen: De berg opgaan 
De wereld laten verstillen 
Jezelf en de anderen hervinden in het gebed 
Het volle licht van God laten schijnen op je gezicht 
Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus 
Uit wie dit heldere licht al straalt 
En het gezelschap van andere bergbeklimmers 
Godzoekers zoals Mozes en Elia 
Het was voor hen geen wereldvlucht 
Ze namen alles mee op die berg’ 
Het wel en wee van hun volk 
Hun machteloosheid en hun ontgoocheling 
Maar er kwam even vrede in hun hart 
Ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen 
Om te herbeginnen 
Want wie op de berg 
Alles in het volle licht heeft gezien 
Kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht 
Dat `lijden `heeft.  
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 

 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt u contact 
opnemen met: 
    
Frans van de Water   
     
Gr. Engelbertstraat 9  
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Mailadres: fjgvdwater@gmail.com  
 
 
 
Intenties per maand: 
 
1e zondag     Antoon van Mil en overleden ouders,  

Mevr. Verhaak-Verheijen  
2e zondag     Fred Leenaers, overleden ouders van Heijningen én 

dochter Marjan  
3e zondag      An Weijts, Marie van Uijtert én zijn zoon Frank 
  Toon en Corrie van der Vleuten-de Wilt 
4e zondag     Overleden leden familie Godschalk, Jan Zetz,  

Mien de Greef, 
  René en Yvonne Slaats-Resenk (27 juli – 28 sept) 
  Voor een bijzondere intentie (24 aug) 
5e zondag Overleden leden familie Godschalk, Jan Zetz,  

Mien de Greef 
  René en Yvonne Slaats-Resenk  (31 aug) 

mailto:fjgvdwater@gmail.com
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VIERINGEN 
 
JULI 
06 juli  Viering zonder orgelbegeleiding   
13 juli  Viering zonder orgelbegeleiding   
20 juli   Viering zonder orgelbegeleiding 
27 juli  Viering met orgelbegeleiding 
 
AUGUSTUS 
03 aug  Viering met orgelbegeleiding 
10 aug  Viering met orgelbegeleiding 
17 aug   Viering met orgelbegeleiding 
24 aug  Viering met orgelbegeleiding 
31 aug  Viering met orgelbegeleiding 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
SEPTEMBER BEDEVAART VIERINGEN    
07 sept  Viering met het dameskoor Bokhoven en 

orgelbegeleiding  
14 sept  Viering met gemengd koor uit Udenhout 
21 sept  Viering met Orkest de Laatbloeiers uit Engelen 
28 sept  Viering met het dameskoor Bokhoven 
  Met medewerking van “Gilde O.L.V. Schuts” uit Elshout 
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GESLAAGD 
 
Je ziet het in je eigen straat, in je eigen wijk, zelf in het naastgelegen dorp. En als je 
goed kijkt zie je ze zelfs vanaf de snelweg: de rood-wit-blauwe vlaggen met daaraan 
de tas van de geslaagde leerling. En de komende weken zal er hier en daar misschien 
wel geklaagd worden over geluidsoverlast, want de examenfeesten staan gepland of 
zijn in volle gang! Eerst maar eens uitrusten en bijkomen van alle jaren studeren, 
daarna op vakantie met de hele club vrienden en dan…….  
Een sabbatical is een veel gehoorde keuze; even een jaartje ertussenuit, liefst naar een 
ver land, even niks doen, wat rondtrekken en met allerlei baantjes de kost verdienen.   
Om na een jaar weer terug te komen en je te oriënteren op een baan in Nederland of je 
blijft in het land waar je je thuis bent gaan voelen.  

Gaan backpacken is ook een keuze voor veel afgestudeerden. 
Met je vriend of vriendin naar het verre oosten, van hostel naar 
hostel of gewoon bij mensen thuis slapen en dan weer verder 
naar het volgende adres. Je bedoeling was 3 maanden, maar soms 
loopt zoiets gewoon uit de hand en is een jaar zo voorbij.  
Of je begint direct met een vervolgstudie; altijd al die studie 

willen doen in nu ben je ingeloot. Dan is het tijd om te gaan kijken naar een kamer, 
want dat hoort bij het studentenleven! Weg van je ouders, je familie, je vrienden en je 
vertrouwde club. Maar nieuwe vrienden zijn zo gemaakt. Of je weet het echt nog niet 
wat je wilt gaan doen. Zoveel keuzestress, zoveel goede adviezen, aaahhh je weet het 
echt niet.  Maar diverse baantjes later vindt ook jij je weg in deze maatschappij.  
Wat je keus ook is, het is jouw eigen keuze. Wel met hulp van je naasten maar 
uiteindelijk beslis je zelf over je toekomst. Dat mag, het is hier in Nederland niet 
verboden om zelf iets te beslissen. Fijn dat het kan. Niet iedereen mag de keuze zelf 
maken in deze grote wereld, veel kinderen moeten gaan werken op zeer jonge leeftijd, 
ze worden gedwongen te trouwen met iemand die niet hun keuze is, of erger nog: ze 
krijgen een wapen in hun handen geduwd.  
We zien het dagelijks voorbij komen, op de diverse nieuwszenders, via social media 
en het hele internet staat er bol van, en toch? Hier hangt de vlag uit, de Nederlandse 
vlag, onze trots, onze driekleur. Hier zijn jonge mensen geslaagd voor hun geweldige 
prestaties, deze jonge mensen trekken de wijde wereld in en zij, zij zijn degenen die 
ervoor zorgen dat in veel landen straks de trotse vlag van de natie mag wapperen. Zij 
geven kennis en wetenschap door, zij zorgen voor een betere wereld.  
Misschien optimistisch, misschien te optimistisch? Nee, ik denk het niet. Want als je 
de gedrevenheid van deze jonge mensen ziet, dan kun je niet anders dan geloven in het 
goede van de mensheid. Geloven in de hoop, de liefde en de vrede voor veel kinderen. 
Dat zij straks met veel trots hun vlag van de toekomst mogen ophangen en dat dan 
onze driekleur ernaast hangt.  
 
Henriëtte van Aart.  
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Voor vieringen Sint Lambertuskerk en Protestante Kerk Engelen 
zie website www.parochie-engelen.nl 

Aanvang 10.00 uur 
 
 
 

 
Bokhovenlezingen 2025 in het teken van verbinden en bruggenbouwen 

 
 
Beste belangstellenden van de Bokhovenlezingen, 
 
De Bokhovenlezingen met dit jaar als algemeen thema:  BRUGGEN BOUWEN  
In onze tumultueuze wereld vol verwarring en onzekerheid zijn wij, jong tot oud, naarstig op 
zoek naar houvast en perspectief. In de lezingenreeks van 2025 staan we daarom stil bij 
elementen die ons verbinden en kunnen helpen om onderling bruggen te bouwen.  
 
Bokhovenlezingen 2025 
 
Datum         Sprekers  Thema  Muzikaal intermezzo 
22 augustus   Bisschop De Korte       Natuur en religie Patrick Timmermans, gitaar 
10 oktober     Jan de Leeuw i.s.m. S-port   Sport en religie Harold Bourne, saxofoon 
 
 
Praktische informatie  
De locatie is als vanzelfsprekend de kerk in Bokhoven aan de Gravin Helenastraat. 
Aanvang is 20.00 uur. Ontvangst (met koffie/thee) vanaf 19.30 uur. 
Na de inleiding is er rond 21.00 uur ruimte voor vragen en inbreng van het publiek.  
Na afloop van het muzikaal intermezzo is er gelegenheid tot napraten met een drankje. De 
toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten is van harte welkom!   
Verder stellen wij het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via de website of 
mail. Kijk voor de meest actuele informatie op onze geheel vernieuwde website: 
www.andersindekerk.nl  
 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens,  
namens het bestuur van Semper Vigilans 
Jan van Heijningen 
voorzitter 

http://www.parochie-engelen.nl/
http://www.andersindekerk.nl/
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NADENKERTJE 

Het geloof in Jezus Christus heeft altijd een positieve uitwerking gehad 
op een mensenleven en ook op het samenzijn in onze maatschappij. Dat 
kunnen wij nauwelijks over het hoofd zien. Een voorbeeld daarvoor is het 
antwoord van een 77-jarige die een tijdje geleden door een 
journalist geïnterviewd werd.  De laatste vraag aan hem luidde: “Wordt 
men meer gelovig naarmate men ouder wordt? 

Of anders gezegd: Hebben we iets verloren ook als maatschappij, nu het 
christendom aan gewicht verloren heeft?” 

De geïnterviewde antwoordde: “Ik kan het Christelijke verhaal maar 
moeilijk geloven, maar één ding heeft het Christendom en daarom is het 
vele jarenlang erg succesvol geweest. En het is geen goedkope religie.  Eén 
ding heeft het Christendom degenen die eraan vasthouden gebracht – ik 
praat niet over de mensen die alleen met Kerst naar de kerk gaan.” 

Troost – een zinvol leven – hoop – hulp in het gebed – troost in de 
vergeving – de Christelijke liefde, die een ongelooflijk  

Geschenk aan de mensheid is geweest. 

 

Alleen zal dat alles op het moment waarop het Christendom hier aan 
gewicht verliest, omdat we steeds minder geloven, verloren gaan. En de 
vraag is of de mensen al deze dingen niet nodig hebben en als ze die nodig 
hebben, wat ervoor in de plaats kan komen en wat het betekent als er in 
de toekomst niets voor in de plaats komt. 

Als wij Jezus tot basis van ons leven maken, kunnen wij alleen maar 
winnen. 
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Vice voorzitter Kerkbestuur aan het woord 
 
De restauratie van de Bokhovense kerk is klaar! Door de arbeiders is er veel werk 
verzet.  Enkele leden van het parochiebestuur hebben maandenlang hun schouders 
eronder gezet, veel vrije tijd is opgeofferd. De kerk staat weer in volle glorie te stralen. 
Niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnen zijn er zaken opgeknapt: er is 
gestukt, geschilderd en heel veel stof weggepoetst. De zon schijnt weer door de 
heldere gebrandschilderde ramen. Het is een prachtige parel, midden in uw dorp.  
U zult, als inwoner van Bokhoven, beslist wat overlast hebben gehad van alle 
vrachtwagens, het afbikken van de vele stenen, heen en weer geloop, overlast met 
parkeren en het gekletter van de steigers.  
We hopen dat u er niet door bent gehinderd in uw bezigheden.  
 
Nu alles weer een beetje normaal begint te worden, kan de 
aandacht gaan naar het volgende gebeuren. De Cornelius 
Bedevaartmaand, de septembermaand. We hopen dat de 
weergoden ons ook dit jaar goed gezind zijn, zodat we 4 
zondagen de vieringen in de pastorietuin kunnen houden. Elke 
zondag om 11.15 uur hopen we veel mensen te ontvangen. 
Tijdens de bedevaartmaand is op zondag de kerk bijna de hele middag geopend. 
Ook zal er dan een kleine tentoonstelling zijn van allerlei zaken die verband 
houden met Cornelius in vroegere tijd en in het heden. Foto’s, boeken en 
naslagwerken zijn te bezichtigen.  Op 14 september is het open monumentendag.  
Ook de Bokhovense kerk zal dan de hele middag open zijn voor bezichtiging en u 
wordt bijgepraat over de restauratiewerkzaamheden.  
 
In de maand september beginnen we, na de zomerstop, weer met het 
koffiedrinken in D’n Hof. Op veler verzoek gaan we naar 2 x per maand. Elke 
eerste en derde donderdag staat vanaf 10.15 uur de koffie en thee voor u klaar. 
(1ste keer is dat 4 september) U bent allen van harte welkom.  
 
Rest mij nog u en uw familie een hele fijne zomertijd te wensen, geniet van de 
vakantie.  
 
Henriëtte van Aart,  
vicevoorzitter van de parochie H. Antonius abt.   
 
 

De gegevens van de restauratie-bankrekening: 
NL 64 Rabo 151 113 20 27  

t.n.v. Heilige Antonius Abt restauratie kerk. 
Dank u wel voor uw aandacht en bijdrage! 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de 
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. 

Voor het aanleveren van agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of 
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
 
Bereikbaarheid Jan Joosten is via mail: j.j@ziggo.nl 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
RSIN: 2590487 
Banknummer voor uw kerkbijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 

 
Graaf Engelbertstraat 2 
5221 BV  Bokhoven 

 

Redactie:  Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten 
Email:   pastoor@parochiebokhoven.nl 
Website: www.parochiebokhoven.nl 
Productie:  Copyshop Den Bosch 

mailto:pastoor@parochiebokhoven.nl
mailto:j.j@ziggo.nl
mailto:pastoor@parochiebokhoven.nl

