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BEZINNING: 
BROOD van de week 
  
Ieder mens heeft een stukje bemoediging nodig 
Een klop op de schouder 
Een open gesprek 
Een stevige handdruk 
Een blik die blij maakt 
Iemand die kan meeleven 
Iemand met begrip die meegaat met jouw vreugde en pijn. 
  
We hebben het allemaal broodnodig 
En gelukkig de plaats 
Waar je mensen ontmoet 
Die je dat geven 
Ieder mens kan alleen écht mens zijn 
Bij de genade van anderen 
We zijn het aan elkaar verplicht 
  
Het is zo bijzonder fijn 
Dat dit spontaan kan gebeuren 
In de hartelijkheid 
Die de één de ander schenkt 
We hebben het allemaal zo broodnodig 
En we kunnen het elkaar geven 
Want dit brood wordt niet duurder.   
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VOORWOORD 
 
We zijn, bijna allemaal, weer terug van vakantie. We hebben genoten 
van prachtige gebouwen, steden en natuur. De ene dag was totaal anders 
dan de andere, maar we waren even op pad.  Even weg van de 
dagelijkse sleur en gewoontes.  
Soms zien we dingen die bijna onzichtbaar zijn. Neem nou een klein 
struikje heide. Op zichzelf oogt zo’n struikje eenvoudig: wat 
donkergroene blaadjes en stugge, stekelige takjes. Maar zodra de heide 
in bloei staat, gebeurt er iets wonderlijks. Dan verandert het gewone in 
het bijzondere: hectares grond kleuren paars en lichten op in een 
schitterende gloed.  
Tegelijkertijd voel je het aan: deze pracht is maar tijdelijk. Nog maar 
een paar weken en het landschap wordt weer vlak en grauw. Soms lijkt 
het leven daar wat op: een uitgestrekte, eentonige vlakte zonder veel 
bijzonders. Misschien voelde de vakantie voor u even als die bloeiende 
heide: een periode om van te genieten, maar die nu helaas voorbij is.  
 
Jammer, zou je zeggen. En toch bracht het mij bij een gedachte: wat als 
ons geluk niet alleen afhangt van dat korte moment van bloei? Wat, als 
we ons leren verwonderen over de God die altijd zorgt, ook als het 
leven er niet zo boeiend uitziet? Dan ontdekken we misschien, dat zelfs 
een schijnbaar saaie vlakte zijn eigen schoonheid heeft, omdat Hij er is.  
 
Henriëtte van Aart   
Vice-voorzitter Kerkbestuur 
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ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN 

 
Op zondagochtend 2 november vieren we in onze kerk  

Allerheiligen en Allerzielen. 
Dit jaar hebben we gekozen voor een andere invulling van deze viering. 

Iedereen die het afgelopen jaar een misintentie aangevraagd heeft of familie 
waarvan een uitvaart plaatsgevonden heeft in de kerk, hebben een uitnodiging 

ontvangen om bij deze viering aanwezig te zijn. In deze viering worden de namen 
voorgelezen van de dierbare overledenen. Als er familie van hen aanwezig is, kan 

deze zelf het lichtje ontsteken bij het horen van de naam (namen). 
Na de viering kan, indien gewenst, het graf gezegend worden en kan er even stil 

gestaan worden bij deze dag. 
Na afloop is er gelegenheid tot een samenzijn met koffie en thee. 

Het dameskoor zal deze bijeenkomst opluisteren. 
U bent allen van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens deze viering, ook als u 
geen misintentie heeft opgegeven maar behoefte heeft om deze dag te gedenken. 

 
Werkgroep liturgie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liefde voor God en de naaste is het grootste gebod van het Evangelie 
De Heer roept ons vandaag op om de evangelische oproep 
Tot liefde edelmoedig te beantwoorden 
Door God in het midden van ons leven te plaatsen en ons te wijden  
Aan dienstbaarheid voor de zusters en broeders 
Vooral degenen die het meest nood hebben aan steun en troost 
                  Paus Franciscus 
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LIEF en LEED  

 
Op donderdag 16 oktober zijn Ton en Bea Visser-Trienen  

60 jaar getrouwd. 
  Zij hebben een zoon en dochter, die in Nederland wonen,  

maar ook een dochter in Israël.  
Zij vieren feest in november als hun dochter met het gezin naar Nederland kan komen. 
Ton en Bea van harte gefeliciteerd met jullie diamanten Huwelijk! 
 

 Enkele weken geleden is onze vaste organist, Rob Dommisse onverwachts 
getroffen door een hartinfarct. Hij is hiervoor geopereerd en is nu aan het revalideren. 
Rob, heel veel beterschap en een goed herstel! 
 
 

Overleden op 76-jarige leeftijd op 31 juli jl. oud dorpsbewoner, 
parochiaan en vrijwilliger van onze kerk Jan Brekelmans. 
 

Overleden op 88-jarige leeftijd op 1 augustus jl.  
oud dorpsbewoner Gerie van Zon. 

 
Heel veel sterkte voor de nabestaande en familie met  

het overlijden van hun dierbare. 
 
 
 
 
 
 

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen 
Zo liefdevol is de Heer voor wie ontzag voor Hem hebben 

Psalm 103 vers 13 
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In de aanloop naar Kerst. 
 
De pepernoten liggen in de winkel, het chocolade alfabet is al bijna 
uitverkocht, de kerstballen hangen in de etalage en de leuke kerstmokken 
staan te glinsteren in de winkels. Wij zijn nog niet zover dat we al aan 
Kerst denken, al is de vraag ‘wat eten we met Kerst’ bij ons thuis al 

gesteld. Raar eigenlijk, dat je met Kerst het eerste 
denkt aan: wat eten we? We hebben, over het 
algemeen, voldoende te eten, we komen niets tekort. 
Wij niet! Meer dan de helft van de wereldbevolking 
wel, zij hebben te weinig of helemaal geen voedsel. 
Voor hen is het een karige Kerst.  
       

Rondom de feestdagen zijn er allerlei acties om maar vooral goed aan de 
medemens te denken. Er worden loterijen georganiseerd met fantastische 
prijzen, goede doelen sturen (gevraagd of ongevraagd) brieven met 
schrijnende oproepen om alstublieft maar geld te doneren en in de winkels 
wordt er eten gevraagd voor de voedselbanken. En wij? Wij dubben wat 
we met Kerst zullen eten. Nu wil ik u geen schuldgevoel aanpraten hoor, 
maar mocht u een ogenblik tijd hebben, denk eens aan die ander met de 
feestdagen. Het hoeft niet altijd in het groot, we lossen met een goed 
gevoel de wereldproblematiek niet op, maar een blikje tomatensoep doet 
wonderen. Ik hoor u denken, ja, het is toch een druppel op de beruchte 
gloeiende plaat, maar als iedereen zo denkt, dan is zelfs dat blikje 
tomatensoep een verkeerd signaal. Ik denk dat die gloeiende plaat echt 
wel af kan koelen als meer mensen elkaar begroeten, elkaar genegen zijn, 
elkaar de helpende hand reiken, elkaar laten voelen dat ze het waard zijn 
maar vooral elkaar laten voelen dat samen ook echt samen kan zijn op deze 
aarde. Met Kerstmis vieren we de komst van Jezus, de vredestichter. Hij 
is begonnen als kleine jongen en uitgegroeid tot steun en kracht voor 
velen. Veel tijd heeft hij daarvoor niet nodig gehad, misschien kunnen we 
van Hem nog iets leren: Geef om elkaar, geef de liefde en de vrede door. 
En als je dat dan doet samen met een blikje tomatensoep, smaakt het ook 
nog naar meer!  
Henriëtte van Aart  
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 
 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt u contact 
opnemen met: 
    
Frans van de Water   
     
Gr. Engelbertstraat 9  
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Mailadres: fjgvdwater@gmail.com  
 
Intenties per maand: 
 
1e zondag   Antoon van Mil en overleden ouders Mevr.Verhaak-Verheijen  
2e zondag   Fred Leenaers,  

      overleden ouders van Heijningen én dochter Marjan  
3e zondag   An Weijts, Mary van Uijtert én zijn zoon Frank 
       Toon en Corrie van der Vleuten-de Wilt                                                          
       Overleden ouders Jo & Mien Vugts-Brekelmans  (19 okt) 
4e zondag   Overleden leden familie Godschalk, Jan Zetz, Mien de Greef, 
       René en Yvonne Slaats-Resenk, Jan van Haaren (23 nov)  
5e zondag   Voor een bijzondere intentie 
 
Woensdag 24 december Kerstmis avondmis voor intenties zie 25 december 
Donderdag 25 december Kerstmis dagmis voor beiden intenties: 
Voor het algemeen welzijn van onze Parochianen 
Overleden leden fam. Godschalk, Mary van Uijtert én zijn zoon Frank, Jan 
Zetz, Mien de Greef, René en Yvonne Slaats-Resenk. 
 
 

mailto:fjgvdwater@gmail.com
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VIERINGEN 
 
OKTOBER 
05 okt Viering met orgelbegeleiding 
12 okt Viering met orgelbegeleiding 
19 okt Viering met orgelbegeleiding 
26 okt Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
NOVEMBER 
O2 nov Allerzielen - Allerheiligen Viering met dameskoor en 

orgelbegeleiding 
09 nov Viering met orgelbegeleiding 
16 nov Viering met orgelbegeleiding 
23 nov Viering met orgelbegeleiding 
30 nov Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
DECEMBER 
07 dec Viering met orgelbegeleiding   
14 dec Viering met orgelbegeleiding 
21 dec Viering met orgelbegeleiding 
24 dec KERSTAVONDVIERING om 21.30 uur 
  Met dameskoor en orgelbegeleiding 
25 dec 1e KERSTDAGVIERING met dameskoor en orgelbegeleiding 
 2e KERSTDAG   geen viering 
28 dec Viering met orgelbegeleiding 
 
 
JANUARI  2026 
04 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 

Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE 
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Even voorstellen:      Peter Buijs 
       

Geloven is voor mij als mens een pelgrimstocht geweest van vallen en opstaan. Echt 
concreet werden de levensvragen al voordat ik mijn vrouw Brigitte ontmoette. Vragen zoals: 
Wat wil ik van dit leven? En Wat wil God van mij? brachten me via de RKJ’s, Rooms 
Katholieke Jongerengroep, in aanraking met gelovige jongeren.  

Tijdens deze zoektocht ontmoette ik mijn vrouw Brigitte en mijn roepingsvraag verdween 
naar de achtergrond. We stichtten een gezin, kregen twee dochters Rebecca en Naomi maar, 
ons geloof speelde nog altijd een belangrijke rol in ons leven, op de zondag maar ook in de 
opvoeding van de kinderen. Na mijn werk in de commercie als vertegenwoordiger, heb ik 
theologie gestudeerd in Tilburg voor een baan in het onderwijs. Daar werk ik inmiddels niet 
meer en ben op zoek naar een andere zinvolle invulling. 

In 2006 ben ik begonnen met mijn studie voor permanent diaken aan het Sint Janscentrum 
in Den Bosch. Mijn stage heb ik gelopen bij een bekende van u. diaken Jan Renders. Na mijn 
wijding heb ik een zestal jaren met veel voldoening mogen werken in de Sint 
Christoffelparochie in West Maas en Waal en momenteel in de Odaparochie in Sint-
Oedenrode. Als vrijwilliger ook ben ik actief geweest bijvoorbeeld in het oranje-comité 
Berghem, Stichting voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. Ook heb ik een groentetuin 
en heb ik aan judo gedaan. Toch ondanks dit alles is God blijven roepen waarop ik heb 
geantwoord: “Ja, hier ben ik.” 

Mijn wens is om in parochies Engelen en Bokhoven te mogen meewerken aan een 
zelfbewuste gemeenschap rond de Hoeksteen Jezus Christus. Een gemeenschap die zich laat 
zien vanuit haar gelovige instelling: hartelijk, gastvrij en open; Een thuis voor iedereen. Juist 
in deze tijd waarin zoveel mensen alleen lopen, zoekende zijn, wanhopig zijn, mogen wij 
getuigen van Gods liefde. Dit is mijn opdracht: niet overtuigen maar enthousiast getuigen 
van de God die ieder mens liefheeft.  
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Dromen en hopen 
Wereldmissiemaand oktober 

 
Dit kalenderjaar vierden we in ons land fr 80e verjaardag van de bevrijding na de 
verschrikkelijke oorlogsjaren ’40 – ’45. Tegelijkertijd waren kranten, radio en TV, 
sociale media gevuld met verwoestend oorlogsgeweld in Oekraïne, Gaza en Soedan. 
En dat waren verschrikkelijke ervaringen want bij een herdenken van het 
oorlogsgeweld van wereldoorlog II hoop, tegen beter weten in, dat we geleerd 
hebben van de fouten van het verleden.  
De vele actuele situaties van geweld roepen de vraag op of mensen echt iets leren 
van de fouten uit het verleden. Intussen wordt oorlog gezien als een goede manier 
om conflicten op te lossen. De Russische president Poetin wil met nepnieuws steun 
van zijn landgenoten hebben omdat hij met zijn wapengekletter het land weer zijn 
vroegere grootheid wil teruggeven. De Israëlische regering bombardeert Gaza en 
hongert de bevolking uit. Geweld wordt openlijk aangeprezen. Mensen die vrede 
nastreven, worden voor naïef, laf of zwak versleten. 
Een bekend gezegde luidt: ‘Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg ‘.  Is dit een 
vrome uitspraak?  Het tegendeel is waar. Er zijn heel goede voorbeelden van 
omwentelingen die door geweldloos verzet tot stand kwamen. Er werd wel geweld 
gebruikt, maar de omwenteling was niet het gevolg van dat geweld. Het verzet van 
Ghandi en Mandela was geweldloos, maar wel heel taai. Tegenover het brute geweld 
van hun tegenstanders stelden zij een goed doordachte strategie, waardoor zij de 
morele winnaars werden, en na lange tijd ook de politieke. Het visioen van Jesaja 2 is 
nog ver weg. Wij moeten nog steeds ‘de oorlog leren ‘. 
Op 28 augustus 1963 hield dominee Martin Luther King bij gelegenheid van een grote 
protestmars in Washington een rede, waarin hij zei: ‘Ik zeg u vandaag, mijn vrienden, 
dat ondanks de moeilijkheden en frustraties nu, ik nog altijd een droom heb. Het is 
een droom die stevig geworteld is in de Amerikaanse droom. Ik heb een droom dat 
op een dag deze natie zal opstaan en de ware betekenis van de overtuiging (van haar 
oprichters) zal naleven. Zij beschouwden het als een vanzelfsprekende waarheid dat 
alle mensen geschapen zijn als gelijken’. Met zijn rede maakte Ds. King 200.000 
mensen deelgenoot van zijn droom. Hij gaf ze niet slechts een fijne dag en een goed 
gevoel, maar hij inspireerde, hij verenigde, hij riep op tot actie. In die toespraak 
herhaalt hij telkens de woorden dat hij een droom heeft om vervolgens weer iets te 
vertellen van die droom. En hij eindigde met een voorspelling van de profeet Jesaja. 
‘Ik droom dat op een dag elke kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, 
hobbelige wegen worden geëffend, kromme wegen recht gemaakt. En de Glorie van 
God zal worden geopenbaard en al wat leeft zal het zien. Dat is onze hoop ‘. Daar 
zouden leiders als Trump, Poetin en Netanyahu ook hun inspiratie meer vandaan 
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moeten halen. Die tekst, dat is hoe we onze missie en zending, onze pelgrimstocht 
zouden moeten maken. Bijbelse visioenen en dromen zijn om met elkaar te delen en 
om aan elkaar uit te leggen. 
Mogen wij daartoe aangevuurd worden. Mogen wij die vlam van ons geloof aan 
elkaar, aan velen voor houden. 
Oktober – wereldmissiemaand en zeker niet wachten op morgen: de hemel ligt niet 
boven ons, maar voor ons als opdracht, als mogelijkheid, die hier in onze wereld, in 
ons leven van alle dag al begint. 
 
Denis Hendrickx o.praem.   
 
 

In de maand september zijn we weer begonnen we met het 
koffiedrinken in D’n Hof. Op veler verzoek gaan we naar 2 x 
per maand. Elke eerste en derde donderdag staat vanaf 10.15 
uur de koffie en thee voor u klaar.  
Dit zijn de volgende datums: 2 oktober, 16 oktober, 6 november, 
20 november, 4 december en 18 december voor 2025.  
U bent allen van harte welkom.  

 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de 
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. 

Voor het aanleveren van agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of 
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
 

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor onze diverse werkgroep,  
meer info stuur een mailtje. 

 
 
Bereikbaarheid Jan Joosten is via mail: j.j@ziggo.nl 
 
 

Voor vieringen Sint Lambertuskerk en Protestante Kerk Engelen 
zie website www.parochie-engelen.nl 

Aanvang 10.00 uur 

mailto:pastoor@parochiebokhoven.nl
mailto:j.j@ziggo.nl
http://www.parochie-engelen.nl/
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Liefdevolle woorden 
Kunnen kort en makkelijk zijn om te spreken 

Maar hun echo’s zijn waarlijk oneindig 
Moeder Teresa (1910-1997) 

 
 
De dames van de redactie van dit Parochieblad wensen u een mooie, 
gezellige Herfst toe op weg naar Kerst… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
RSIN: 2590487 
Banknummer voor uw kerkbijdrage:  NL87 RABO 0121 9082 83 
Banknummer onderhoud kerk:   NL64 RABO151 113 20 27 

 
 
Graaf Engelbertstraat 2 
5221 BV  Bokhoven 
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