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VOORWOORD 
 
Kerstmis nadert met rasse schreden en de voorbereidingen zijn in 
volle gang. Bij ons komt de kerstboom van zolder en de kerststal krijgt 
een plaats. Zowel in de boom als in de stal ontwaar ik ‘vreemde vogels’ 
in de gedaante van engelen. De basis van deze traditie 
ligt natuurlijk in het kerst-evangelie: in de omgeving 
bevonden zich herders die in het open veld gedurende 
de nacht hun kudde bewaakten.   
Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij 
werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij 
door grote vrees werden bevangen.    
 
Nu kom ik engelen zoals in het Evangelie niet dagelijks tegen en erover 
praten krijgt vaak iets ‘zweverigs’. Maar hen niet benoemen, doet hen 
onrecht. Ik mag hen immers zien als boodschappers van God. In deze 
roerige tijd zijn engelen voor mij een teken van hoop: zij slaan een 
brug tussen hemel en aarde. En zij zijn minder zweverig en ongrijpbaar 
als ik dacht.  
 
In de krant van enkele weken geleden stond een artikel met als kop: ze bestaan 
nog, bekommerde twintigers, ik kreeg er zelfs vleugels van. Daarin vertelt een 
vrouw, dat ze meer dan een uur aan het wandelen was en toen even ging uitrusten 
op een steen. Onderwijl bestudeerde ze een vlieg met 1 vleugeltje en zo zat ze 
minutenlang met opgetrokken knieën en haar hoofd omlaag met de ellebogen op 
haar benen. Toen kwam er een auto aan. Het raampje werd omlaag gedraaid en 
de bestuurder - een jongeman van in de twintig - vroeg: gaat het mevrouw? Ja, met 
mij gaat het prima, antwoordde zij. De vrouw verbaasde zich eerst, maar zag 
zichzelf toen door de ogen van de bestuurder: een vrouw op leeftijd, hoofd gebogen 
en nauwelijks bewegend. De conclusie kon dus zijn: door hitte bevangen of ze is 
gevallen en heeft iets gebroken of heeft misschien iets met haar hart. Alarm! De 
vrouw in kwestie voelde zich van binnen warm worden, toen ze besefte, dat deze 
jongeman werkelijk begaan was met haar en als ze iets gemankeerd had, dan had 
hij zich over haar ontfermd. Ze kreeg er vleugels van, van die engel in 
mensengedaante.  
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Op het journaal trof mij de reportage over een groep jonge mensen in Sudan, die 
her en der zorgen voor eten, drinken en medicijnen, met gevaar voor eigen leven. 
De geïnterviewde Sudanees zei: ‘ik woon in dit land, de mensen in dit dorp zijn 
mijn broeders en zusters, het is vanzelfsprekend dat ik me om hen bekommer’.   
 
Zoals bekend organiseert men in Engelen voor de zevende keer het 
‘Engelenproject’ voor Engelen en Bokhoven. Een engel brengt, zonder zich bekend 
te maken, op of rond de vier Adventszondagen een aardigheidje naar een 
buurtgenoot. Het gaat om het gebaar en het hoeft niet veel te kosten.  Engel-zijn 
kan iedereen. Engel-zijn is niet gebonden aan leeftijd of geloof. Engel-zijn zit in 
een beetje liefde en aandacht voor een ander. Veel engelen hebben geen vleugels, 
maar handen die ze laten wapperen. Een engel gaat vier keer op pad om de 
toegewezen buurtgenoot anoniem te verrassen.   
 
De weken voor kerst zijn voor de één de mooiste tijd van het jaar, voor de ander 
kan dit een moeilijke, donkere of verdrietige tijd zijn. Voor een ontvanger is de 
onverwachte attentie van een engel vaak een klein lichtpuntje.  In Bokhoven zijn 
Stichting Welzijn Bokhoven, inwoners en parochie bezig met het ‘project omzien 
naar elkaar’. Het draait allemaal om aandacht voor anderen om engelen van mensen 
te zijn.   
Tenslotte viel mijn oog op het motto van Kruikenstad 2026: 
 “agge aanders kekt, ziedet beeter “. Als we anders naar elkaar kijken, 
zullen we meer begrip opbrengen voor anderen. Volgens mij heeft het 
kind in de Kribbe zich deze slogan al 2000 jaar geleden eigen gemaakt 
en voorgeleefd. Zijn komst heeft onze wereld veranderd en zijn Blijde 
Boodschap is voor mij nog iedere dag een teken van Hoop. In zijn 
voetspoor zijn er gelukkig nog veel ‘reddende engelen ‘: mensen die met 
engelengeduld er zijn voor anderen en zo God aan het Licht brengen.  

 
Ik wens u een zalig, gezegend en hoopvol 
Kerstfeest toe.  
Jan Joosten 
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LIEF en LEED  
 

 Graag willen Ton en Bea Visser-Trienen die mensen bedanken, 
die hun 60-jarige bruiloft tot een feest hebben gemaakt. 

   
Wij willen diaken Anton van Diessen en zijn vrouw feliciteren 
met hun 50-jarig huwelijk in Januari 2026! 

 
Op 23 november hebben we Riet de Vaan gehuldigd omdat zij al 
65 jaar vrijwilliger van onze parochie is. 
-Op 18-jarige leeftijd zei haar moeder ‘ga jij maar eens helpen 

om de kerk te poetsen’. Nu 65 jaar later is zij nog steeds actief om 
meerdere malen per jaar de kerk te poetsen- 

  Wij zijn hier heel trots op!  
 
      

Overleden op 5 november op 68-jarige leeftijd, 
na een heel kort ziekbed, 
Carla Huisman-Winkel. 

 

       Overleden op 29 november op 94-jarige leeftijd, 
Joanna van Aart-Drinkenburg, 

(schoon)moeder van Fons en Henriëtte Aart 
 

Heel veel sterkte voor de nabestaanden met 
het overlijden van hun dierbare. 

 
 

Leef in Zijn Liefde 
Ik ben met jullie, alle dagen tot het einde van de tijd 
             Matteus 28 vers 20 
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 

 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt u contact 
opnemen met: 

    
Frans van de Water   
     
Gr. Engelbertstraat 9  
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Mailadres: fjgvdwater@gmail.com  
 

 
Intenties per maand: 
 
1e zondag     Antoon van Mil en  

overleden ouders Mevr.Verhaak-Verheijen  
2e zondag     Fred Leenaers,  

overleden ouders van Heijningen én dochter Marjan  
3e zondag      An Weijts, Mary van Uijtert én zijn zoon Frank 
  Toon en Corrie van der Vleuten-de Wilt (18 jan)                                                         
4e zondag     overleden leden familie Godschalk,  

(18 jan - 25 jan – 22 febr) 
            Voor een bijzondere intentie  (22 mrt) 
                      René & Yvonne Slaats-Resenk  
                      Jan Zetz en Mien de Greef (18 jan - 25 jan – 22 febr)   
5e zondag    Overleden leden fam. Godschalk, Jan Zetz,  

Mien de Greef, René en Yvonne Slaats-Resenk                 
 

mailto:fjgvdwater@gmail.com
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VIERINGEN 
 
DECEMBER 
07 dec  Viering met orgelbegeleiding   
14 dec  Viering met orgelbegeleiding 
21 dec  Viering met orgelbegeleiding 
24 dec  KERSTAVONDVIERING om 21.30 uur 
  Met dameskoor en orgelbegeleiding 
25 dec 1e KERSTDAGVIERING met 

dameskoor en orgelbegeleiding 
  2e KERSTDAG   geen viering 
28 dec  Viering met orgelbegeleiding 
 
JANUARI  2026 
04 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
11 jan  Viering zonder orgelbegeleiding 
18 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
25 jan   Viering zonder orgelbegeleiding 
 
FEBRUARI 
01 febr  Viering zonder orgelbegeleiding 
08 febr  Viering met orgelbegeleiding 
15 febr  Viering met orgelbegeleiding 
18 febr  ASWOENSDAG  liturgie met parochiegroep 
  Om 19.00 uur in Engelen 
22 febr  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
MAART 
01 mrt   Viering met orgelbegeleiding 
08 mrt  Viering met orgelbegeleiding 
15 mrt  Viering zonder orgelbegeleiding 
22 mrt  Viering met orgelbegeleiding 
29 mrt  PALMZONDAG 
  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
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Van harte nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse, traditionele 
nieuwjaarsreceptie. 

Deze wordt gehouden na de viering van 4 januari 2026 in de kerk aan 
de Graaf Helenastraat te Bokhoven.  

Tijdens deze receptie spreken wij onze dank uit voor het afgelopen jaar en proosten 
we op het nieuwe jaar 2026. Ook willen we tijdens dit samenzijn u allen bedanken 

voor uw bijdrage en inzet om deze monumentale kerk te behouden voor het dorp en de 
kerkgemeenschap. 

Het dameskoor zal deze viering, die om 11.15 uur begint, opluisteren. 
 

U bent allen van harte welkom. 
 

Bestuur H. Antonius Abt, Bokhoven 
 
 
 
Driekoningen 2026 Dinsdag 6 januari 
Dit jaar gaat de opbrengst naar Spieren voor spieren. 
 

Over ons: Spieren voor Spieren is in 1998 opgericht door het Nederlands 
voetbalelftal. Door topsporters die voelden hoe bijzonder het is om elke 
dag op je spieren te kunnen vertrouwen – en die iets terug wilden doen 
voor kinderen bij wie bewegen allesbehalve vanzelfsprekend 
is. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een grote speler in de strijd tegen 
spierziekten bij kinderen, gesteund door vele (Olympische) sporters.  

Missie Spieren voor Spieren: 

Alle spierziekten bij kinderen verslaan: dat is onze dagelijkse drijfveer. 
Want stilstand is voor deze kinderen geen pauze — het is achteruitgang. 
Elke dag zonder diagnose of behandeling maakt hun toekomst moeilijker. 
Daarom werven we fondsen én brengen we beweging.   

Er valt nog zoveel te winnen voor kinderen met een spierziekte 
Dit geloven én beloven we. En we rusten niet voordat ieder kind de kracht 
en kansen krijgt die het verdient. 
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In wiens handen... 
Het hangt ervan af in Wiens Handen het is . . .   
  
Een basketbal in mijn handen is ongeveer €19 waard. 
Een basketbal in de handen van Michael Jordan is zo'n €33 
miljoen waard. 
 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
Een voetbal is in mijn handen ongeveer €6 waard. 
Een voetbal in Lionel Messi's handen is wel €19 miljoen waard. 
 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
Een tennisracket is waardeloos in mijn handen 
Een tennisracket in Raffael Nadal's handen is een gewonnen kampioenschap. 
 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
Een stok in mijn handen zal een wild dier weghouden. 
Een stok in de handen van Mozes zal de machtige zee splijten. 
 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
Een katapult is in mijn handen een kinderspeelgoed. 
Een slinger in de handen van David is een machtig wapen. 
 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
Twee vissen en vijf broden in mijn handen zijn een paar vis-sandwiches. 
Twee vissen en vijf broden in de Handen van God zal duizenden voeden. 
 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
Spijkers in mijn handen zouden misschien een vogelhuisje voortbrengen. 
Spijkers in de Handen van Jezus Christus brengen redding voor de hele wereld. 
 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
Zoals je hier hebt gezien hangt het ervan af in wiens handen het is. 
Dus leg je bezorgdheden, je verdriet, je angsten, je hoop, je dromen, je familie en je 
relaties in de handen van God, want . . . 
Het hangt ervan af in wiens handen het is. 
 
Deze boodschap is nu in jouw handen. 
Wat doe jij ermee? 
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Zoals u in het vorige Parochieblad heeft kunnen 
lezen gaan we voor Kerst een Kerstboom plaatsen 
in onze kerk. U heeft een kerstbal ontvangen 
waarop u uw Kerstwens/Kerstgedachte of een 
andere tekst mag plaatsen, deze Kerstbal mag u 
zelf in onze Kerstboom komen hangen.  
Wees Welkom! 
 

 
 
NADENKERTJE 
  
Een Spaanse edelman, Ponce de Leon, die met Christoffel Columbus gezeild had,  
doorkruiste in het jaar 1509 het eiland Puerto Rico. 
Hij werd daar gouverneur en leefde een tijd lang in welstand en zorgeloosheid. 
Op een dag kwam een inheemse hoofdman bij hem. Deze vertelde hem dat er  
Een ‘verjongingsbron’ was op een eiland in de buurt, die hem van al zijn   
gebreken en wonden waaronder hij leed, kon genezen. Zo zou hij weer sterk  
en krachtig worden als in de tijd van zijn jeugd. 
Ponce de Leon vroeg toestemming aan de koning van Spanje en ging op weg 
om deze geweldige bron te zoeken. In het jaar 1513 vertrok hij met de 
zeilboot. Op paaszondag bereikte hij een tropisch, met bloemen bezaaid land, 
dat hij ‘Florida’ (d.w.z. ‘land van de bloemen’) noemde. Daar zocht hij overal 
naar de magische verjongingsbron en dronk uit iedere bron  -  maar tevergeefs! 
Teleurgesteld keerde hij naar Puerto Rico terug, waar hij in 1521 als een gebroken  
man stierf. 
Deze geschiedenis is maar een kleine illustratie van de inspanningen van veel  
mensen om vandaag de dag hun ‘verjongingsbron’ te vinden. Dagelijks worstelen 
ze met hun zorgen, problemen en verstrikkingen. Velen wachten op de dag 
dat ze het onbekende geluk vinden. Zo draait hun hele leven altijd alleen maar om  
hun eigen persoon. 
Maar het leven hier op aarde is niet alles!!! Ieder van ons heeft een eeuwig lot 
voor zich  - óf het eeuwig leven met Christus.  
Alleen het geloof in de Verlosser Jezus leidt tot het eeuwig leven en dat is oneindig  
veel belangrijker dan het aardse geluk. 
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Ik wens je 

Ik wens je een ster aan de hemel 
een lied dat klinkt door de nacht 

en ergens iemand op aarde 
die naar je uitkijkt en steeds op je wacht. 

 
Ik wens je een hand op je schouders 

als je soms weent van verdriet, 
ook de steun van troostende woorden 

van iemand die zijn hulp aanbiedt. 
 

Ik wens je een hart vol dromen 
die't leven mooier zien en waaraan 

jezelf veel kan veranderen met je eigen 
handen en je vingers alle tien. 

 
 
 
 

 
 
Het koffiedrinken in D’n Hof.  
Elke eerste en derde donderdag staat vanaf 10.15 uur de koffie en 
thee voor u klaar.  
Dit zijn de volgende datums voor 2026: 

15 jan – 5 febr – 19 febr – 5 maart – 19 maart – 2 april – 16 april 
 
U bent allen van harte welkom.  
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Januari 2026 volgt weer onze actie Kerkbalans.  
 
Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun 
plaatselijke kerk, want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor 
iedereen op een andere manier. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële 
bijdrage nodig van hun leden. Zo kunnen ze ook in de toekomst van waarde blijven voor 
hun leden en de samenleving. Actie Kerkbalans helpt daarbij.  
Onze uitnodiging om deel te nemen aan actie Kerkbalans ontvangt u Januari 2026 per 
mail of per post. 
 
 
 
 
 
Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij 
                  Johannes 14 vers 6 

 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de 
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. 

Voor het aanleveren van agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of 
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
 

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor onze diverse werkgroepen,  
meer info stuur een mailtje. 

 
 
Bereikbaarheid Jan Joosten is via mail: j.j@ziggo.nl 
 

Voor vieringen Sint Lambertuskerk en Protestante Kerk Engelen 
zie website www.parochie-engelen.nl 

Aanvang 10.00 uur 

mailto:pastoor@parochiebokhoven.nl
mailto:j.j@ziggo.nl
http://www.parochie-engelen.nl/


12 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
RSIN: 2590487 
Banknummer voor uw kerkbijdrage:  NL87 RABO 0121 9082 83 
Banknummer onderhoud kerk:   NL64 RABO151 113 20 27 

 
 
Graaf Engelbertstraat 2 
5221 BV  Bokhoven 
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